İçişleri Bakanı Güneş: 


"Doğrudan savaşmayan bazı ülkeler, terörist 


örgütleri 


sokuyorlar” 


© "Olaylar arkasındaki örgütü ortaya çıkarmak gerekir, olaylar ancak böyle önlenir” 


Haberi 5.sayfada ) 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 
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CHP ve Töb-Der binalarını tahrip etti 


HABER MERKEZİ 

MHP Başkanı Türkeş in Kula'daki konuşmasından sonra ilçede ko mandolar teröre başla- 


Milli Güvenlik 
Kurulu bugün toplanıyor 


ANKARA(AA) 

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında bugün toplanıyor 


(Devamı sa.7 , sü.5'de) 


Demirel: 
"Bugünkü 


hadisenin 


adı hükümetsiz 
Türkiye” dir” 
"Orta Doğu’ da barışı canıgönülden 


destekliyoruz” 


İSTANBUL(ÖZEL) 
AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel dün düzenlediği basın toplantısında AP Kadıköy ve Eminönü ilçe binalarına yapılan saldırıları kınadı. Demirel "3 aydır sıkıyönetimin bulunduğu İstanbul'da eşkiya kol geziyor, adaletin otoritesi eşkiya ile yarış halinde" dedi. 

"15 ay içinde 
Cumhuriyet tarihin- de görülmemiş olay- 
Jarın cereyan ettiğini “belirten Demirel, 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


AP Genel Başkan Yardımcısı Küntay: 


istirham ederim, 


İl 
ALES: Aveliejdpt K J 
Florya „Otlukbeli sok,Çardak apt, i nosy d6 Istanbul Ke 
$ ana eN AAWE AŞ ha ai m4 Örük UMETEV Peta nLAk 


dılar 


| Tercüman E PELAN 


MİT Ajanı Nejdet Kü- 


çüktaşkıner, Emekli San- 


Türkeş'in konuşması -= beee dığı Genel Müdürlüğüne nı bitirip ilçeden ayrıl- İGÜN ISIĞINDA bir dilekçe yazarak, Türmasından sonra ‘koman , Ahmet Kabaklı kiye Barolar Birliğine itidolar sloganlar atarak il — İmana r. razda bulunmak için bazı 


çe sokakalarında yürüyüşe geçtiler. Komandolar 


BİR İFTİRANIN TEŞHİRİ 


sorulara cevap verilmesini istemişti 


yürüyüş sırasında CHP İl- tagı Fotokopisini verdiğiçe Merkezine saldırarak 5 miz bu dilekçe ile Küçükbinanın kapı ve camlarını ( taşkıner, kendini 8 milkırdılar. Komandolar da- HAKKINDAKI BELGE VE BILGILERI NAS yon olayından ve 1 Mayıs 


ha sonra TÖB-DER Başkanı Sami Çavulca ile üye Şevket Tuzcu'nun evlerine saldırdılar. Bu arada İlk öğretim Müdürü Mehmet Kabaca'nın evini de taşlayan komandolar terörlerini sabaha kadar sürdürdüler. Saldırılar üzerine çevre il ve ilçeden takviye güvenlik kuvvetlerinin istendiği ve bazı komandoların gözaltına alındığı öğrenildi Olaylardan sonra bir açıklama yapan CHP İlçe (Devamısa.7, sü 8'de) 
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mo, 


mm 


~ Kaynakların değerlendi! , 


s İsem irL a 


aran anaa 269 pm 


Dijakeşainie bumm dışında vebeediioa digor bamaların ereği ürtiker riley sefi iretci temrin 


e meg şi Avukatlık Kanununa muj li halefet nedeniyle ihraç # | etmişti 


katliamından kurtarmaya çalışıyordu. 

Oysa, İstanbul Barosunun ihraç kararının 8 
milyon olayıyla da, 1 Mayıs'la da ilgisi yoktu Baro, Küçüktaşkıner'i işkenceci olduğu ve avukatlık yapmaktayken aynı zamanda devlet memurluğu yaptığı için 


(Devamı sa.7 , sü.4'de) 


Basın affı üzerine çalışmalar yoğunlaşıyor 


© Adalet Komisyonu, yazı işleri müdürleriyle ilgili tasarıyı yarın ele alıyor HABER MERKEZİ 
Basınla ve Yazı İşlerinin cezai sorumluluğuyla ilgili yeni yasa tasarısı yarın Adalet Komisyonunda ele alınıyor, Bu arada basın affı ile ilgili çalışmaların da yogunlaştığı bildiriliyor. Adalet Komisyon toplantısında Yazı İşleri Müdürlerinin yayınlanan yazılardan dolayı cezalandırılmasına ilişkin uygulama üzerine değişiklik önerileri tartışılacak. Bu konuda ayrıca (Devamı sa.7 , sü.5'de) 


"Kaleme, kelepçe 


vurulmasına karşıyım” 


© Prof. Yılmaz Günal:”Yazı işleri müdürlerinin direkt sorumlu olmadıkları yazılardan dolayı mahkum edilmeleri, ceza hukukuna aykırıdır 


© CHP izmir Milletvekili Akin Simav: "Kalem tutan parmakla, tetik çeken parmak 


aynı ölçülerle yargılanamaz ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Senatörü Barlas Küntay haftalık Yankı dergisine verdiği demeçte, AP olarak basına kelepçe vurulmasına karşı olduklarını, bu amaçla çıkarılacak bir basın affını destekleyeceklerini söyledi. 

Parlamen.o Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan ve bütün partilerin imzasına sunulan bir basın atfı vasarısı üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Küntay: 

“Ülkemizde gerçek basın özgürlüğü mutlaka gerçekleştirilmelidir. Gazetecileri ve basın mensuplarını baskı altında tutan kanunların hüküm sürdüğü bir ül kede basın özgürlüğünden söz edilemez'' dedi. 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


RS RA 7 
İGD'lilerin dövdüğü CHP'li Mehmet Bağ. 
Fotoğraf (AYDINLIK) 
CHP'li gençler, 
CHP Kongresine alınmadı 


CAP Çankaya İlçe Kongresinde, i6D'liler CHP'li bir genci dövdü 


©CHP izmir Merkez İlçe Gençlik Kolları 


seçimini , Genel Merkezciler kazandı 


ANKARA(ÖZEL) 

CHP Çankaya ilçe kongresi için oy kul lanmaya gelen CHP'li bir genç, Kurtuluş ve İGD'ye mensup kişilerce dövüldü. 

İlçe yönetimi, saat 09.00 sıralarında yapılacak olan seçimlere saat 09.30 olmasına rağmen alınmayan CHP muhalefet grubundan gençlere seçimlerin demokratik olacağını söyledi. 

(Devamı Sa, 7 Sü. 9'da) 


EİN 


> Sahte özeleştiril d 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


AvukatNejdetKüçüktaşkıner, 12 Mart'ta işkence yaptığı ve avukatlık yasasını çiğnediği için Barodan ihraç edilmişti 


Adalet Bakanlığı işkenceci avukatın 


PAZARTESİ 


2 


NISAN 1979 
350 kuruş 


Dikenli tellerin ayırdığı iki kardeş toplum 


Kıbrıs Türk liderleri 


ne diyor? 


Erdoğan Özbalıkçı”nın yazı dizisi 
4. savfamızda 


Barodan ihracını durdurdu 


had Adalet Bakanlığı 


Hukük İşleri 
Genel Müdürü, "Küçüktaşkıner 'in 
Baroya kayıtlıyken, 
MİT'te görev yaptığının” 
doğru olmadığını ileri sürdü 


© Bakanlıkistanbul Barosunun usül hatası işlediğini ve Türkiye 
Barolar Birliğinin de bu hatayı onayladığını öne sürüyor 


Armağan Anar 


Adelet Bakanlığı, İstanbul Barosunun işkenceci Nejdet Küçüktaşkıner'in Baro'dan ihraç edilmesi yolundaki kararını Küçüktaşkıner'in itirazı üzerine bozdu. Bakanlık, bozma kararını, usul hatasına bağlayarak Baro'nun Küçüktaşkır ner'in savunmasını almamış olmasına dayandırıyor 

Nejdet Küçüktaşkıner İstanbul Barosunun ihraç ve meslekten men kararına Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz etmiş, 

(De vainı sa.7 , sü,4 'de) 


Erbakan: 
” İktisadi buhran, sosyal patlama noktasına geldi” 


HAMDULLAH 
YANIK 
MSP Genel Başkanı 
Erbakan, partisinin Çanakkale'de düzenlediği toplantılarda da yaptığı konuşmalarda "İktisadi buhran sosyal patlama noktasına gelmiştir: Erbakan hükümetin işçi dövizleriye ilgili aldığı yeni kararlar konusunda da şöyle konuştu 
"1 Nisandan itibaren hükümet işçi dövizlerini dolar 35, mark 19 liradan 
alacaktır. Bu yüzde 40 
oranında devalüasyondur. 
Bu açık devalüasyondan daha zararlıdır. Çünkü it halle ilgili fiyatlara büyük bir pahalılık getirecektir. 
İhracatla ilgili fiyatlarda ise bilhassa köylüyü eze- 
(Devamı Sa, 7 Sü. 9'da) 


Türkiye Barolar Birliği Başkanı 


Faruk Erem ne diyor? 


Adalet Bakanlığının, ner'in "savunmasının istenmediği" gerekçesiyle ihraç kararını bozması üzerine görüşünü sorduğumuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı 


Faruk Erem şunları söyledi: stanbul Barosunu haklı 


"Barolar Birliği, bulmuş ve Nejdet Küç detmiştir. 

"Küçüktaşkmer'den 


doğru değildir. Dosyada İstanbul Barosunun yazısı vardır. Kendisinden savunma istendiği, İstanbul Barosunun yazısında kesin ve açık bir 


şekilde belirtilmiştir." 


Nejdet Küçüktaşkı- 


üktaşıner'in itirazını red- 


savunma istenmediği | | (osundan ihra 


mıştır. 


Adalet Bakanlığı ne diyor? 


Adalet Bakanlığının MİT ajanı Nejdet Küçüktaşkiner'in İstanbul Barosundan kaydının silinmesini bozma kararı üzerine görüşlerihe başvurduğumuz Hukuk İşleri Genel Müdürü Fevzi Uyguner şunları söyledi: 

“Biz, Nejdet Küçüktaşkıner'in İstanbul Baedilme kararına karşı itirazını kabul ettik. İstanbul Barosu usul hatası yapmıştır. Nejdet Küçüktaşkıner'in görüşünü alma- 


(Devamı Sa. 7 Sü, 9'da) 


TYS 4. Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığını oluşturan Orhan Apaydın, Demir Özlü ve Sekreter- 


lerden 


Hüsen Portakal görülüyor. Kongre dün sona erdi (Fotoğraf AYDINLIK) 


Türkiye Yazarlar Sendikası 


Aziz Nesin İGD” lilerin TYS’ nin gelirlerine el koyduklarını 


© İstanbul'da 
İsrail Havayolları ile Izmir'de 

bir bankaya patlayıcı madde atıldı 


© Soyguncularla çıkan çatışmada 
4 polis 2 bekçi yaralandı 
HABER MERKEZİ 
Ziraat Bankası Tütünçiftlik Şubesini dün sabaha karşı Saat 03. sıralarında soyma girişiminde bulunan ve TİKKO üyesi oldukları sanılan polis giysili 5 kişi, soygunu gerçekleştiremeden 


(Devamı Sa. 7 Sü.l'de) 


eKongrede Zekeriya Sertel'e yapılan saldırılar kınandı açl klad | 


Ziraat Bankası Tütün Ciftlik Şubesi soyulmak istendi 


İSTANBUL (ÖZEL 
Türkiye Yazarlar Sen dikası 4. Olağan Gene Kurulu dün çalışmaları nı tamamladı. Dün sa bah yapılan oturumda Yönetim Kurulu eleştiri lere cevap verdi. Yönetim Kurulu üyelerinden Al pay Kabacalı, Kemal Sül ker, Şükran Kurdakul 
Adnan Özyalçıner söz alarak hesap ve çalışma raporu konusundaki eleş tirilere cevap verdiler. e Daha sonra TYS Genel Başkanı Aziz Nesin 
(Devamı sa.7 , sü,5'de) 


2 Nisan 1979 


ANADOLU BASINI 


27.3.1979—Ereğli-KONYA 


cezaevinden çıkar 


çıkmaz, silahları sokakta konuşturdu 


Bundan bir süre önce okul çıkışı Devrimci öğrencileri silahla taramak ve oto garaj civarında silah sıkmak suçundan cezaevine alman Ülkücü Komando Serdar Şenol cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar silah sıkmak suçundan polisçe aranmaya başlandı. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ül kücü Serdar Şenol ÜGD Merkez bina önünde iki el silah sıkmış komünistlere. ölüm diye nara atmıştır. 

Ülkücü Gençlik Demeği Merkez binada sık sık silah sesleri duyduk- 


Sar Sale 


.KOÇHİSAR 


Beyefendi, taksim. köy yolunda kaldı. Çektirecek araç traktör bulamıyorum biraz benzin... 

Beyefendi, kamyonlar mazotsuzluktan yola çıkamıyor, oysa bugün gidip sebzeyi getirmemiz lazım, mazot... 
Beyefendi bir tek tüp kalmadı. 
Mazot; yokluğundan getiremiyoruzda bir kaç gün sonra yurttaş ellerinde tüplerle yürüyebilir biraz, mazot... 

Beyefendi Ankara'dan okul inşaatı için geldik aracımıza biraz benzin... 

Biz tuz taşıyoruz, biz buğday taşıyoruz, biz inşaatlara taş, kum, demir, çimento taşıyoruz, biz yolcu, biz yaralı taşıyoruz. Ağır hastamız var yolda kaldık, çoluk çocuk dağ başında bekliyor... 

Biraz benzin, biraz mazot... 


Bunlar 15-20 dakika içinde kay- 


Belediye kulak vermesi isteniyor 


van) 


Surkisha 


13.3.1979- ŞARKIŞLA 


Şehrimiz Belediyesinin Halkın şikayetlerine kułak vermesi ve fakir halkın tek gıda maddesi olan ekmek..hususuna azami dikkat göstermesi istenmektedir. İlçemizde üretim yapan bazı fırin ekmeklerinin içerisinden çeşitli pisliklerin çıktığı, konunun bir kaç defa ilgililere iletilmiş olmasına rağmen tedbir alınmadığı iddia edilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak gazetemize yapılan sikayetlerde İlçemizdeki 


SoN Soz 


iz 
24.3.1979—SİİRT 


larını mahalle sakinleri olarak bu silah seslerinden tedirgin olduklarını, Merkez binanın bir atış talimgahı olarak kullandığını açıklamışlardır. 


Öte yandan ÜGD,Kaymakamlığın emriyle yedi gün süreli kapatılmıştı. Bu konuda kaymakamı uyarmış, ÜGD'nin süreli kapatılması- nın soruna çözüm getiremeyeceğini vurgulamaya (o çalışmıştık. Sayın Kaymakamı bir kez daha uyarıyoruz. Tarafsız bir anlayış içinde ÜGD kapatılmalıdır. Aksine yeni olayların boyut kazanacağı kaçınılmazdır. 


Ağlama duvarı 


Mustafa Yücel 


makamlığa gelip, benzin, mazot isteğinde bulunanların okonuşmala-KE 
Ziyaretler, bu konuşmalar gün boyu devam ediyor, hatta gece yarılarına kadar sürüyormuş. 

Herkes ağlıyor. Kaymakamlık ağlama duvarına dönmüş. 

Haklısınız diyor, doğrusunuz, anliyorum diyor, bay Ecemiş... 

Ancak elden ne gelir..? Herkese göre işi acele, hizmeti kamu yararına, durumu acil, öncelik verilme-Ene 

Verilince. . . 

Yine aynı sıkıntı, yine aynı kargaşa... Bu kez de önceliğin, önceliği. 

Herkes haklı... Ya Muzaffer Ecemiş..? Kendi dediği gibi oda haklı, Bu sorunun ölçüleri tüm ülkeyi kapsadığı müddetçe haklılık sürüp gidecek. 


, halkın şikayetlerine 


ekc 'arin evsafına uygun olmadığı, gramajlarının düşük olduğu, belirtilerek Belediyenin bu konuya azami dikkati göstermesi istenmiş ve "İl çemizde çıkan bazı fırın ekmeklerinin içerisinden fare pislikleri dahi çıkmakta halk sağlığı ile alay edilmektedir. İyi niyetinden şüphe etmediğimiz Belediye Başkanımızın konunun ciddiyetini nazara alarak en kısa zamanda çözüm getirmesini yürekten arzulamaktayız. 


Yetiştirme Yurdundaki öğrencilerin köle gibi çalıştırılması önlenmelidir 


İlimiz Yetiştirme Yurdunda barındırılan çocukların, gerek okul içipde ve gerekse okul dışında çeşitli işlerde köle gibi çalıştırıldığı haber alınmıştır. 
İlgililerin bu insanlık dışı uygulamaya son vermelerini istiyoruz. 


Mücadele 


19.3.1979—SİİRT 


Gazetemiz bu sayıyla 15'nci yaza yılını doldurmuş bulunmaktair. 

Çıktığı günden beri hak bildiği yoldan her türlü engele rağmen sapmayarak Atatürk devrimciliğinden hız alan halkçı politikasını sürdürdüren MÜCADELE, bundan sonra da halkın mutluluğu ve kentininve ulusunun yükselmesi yolunda aynı yılmaz idealle ilerici ve devrimci mücadelesini sürdürecektir. 


Mücadele gazetesi 16 yaşında 


İşçi sıkıntısı ve kağıt darlığına rağmen olanaklar elverdikçe yayınını sürdürecek olan MÜCADELE' nin hiç bir ilan-reklam ve satış geliri olmadan, özverili bir çabayla ayakta durduğunun bilinmesini isterken, MÜCADELE'yi yurt ölçüsünde aranan saygın bir organ haline getiren arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkürü yerine getirilmesi gerekli zevkli bir görev sayarız. 


İSTANBUL İLİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN 


1- Beyoğlu ilçesindeki Piri Reis İlkokulunun onarımında müteahhit tarafından noksan bırakılan işlerin 625.552,58 lira çevresinde müteahhit namı hesabına tamamlanması, İlk teminatı 18.767 liradır. 

2- İlimiz Sağlık Müdürlüğü emrinde çalıştırılan Chavrolet Dodge Wolsvagen marka araçları için luzumlu toplam 116 kalem malzemenin 214.037 ,25 lira çevresinde alımı. İlk teminatı 6.422 liradır. 


Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı işler 17 Nisan 
1979 Salı günü saat 15'de Sultan Ahmet Yerebatan Caddesindeki Özel İdare 
binasında toplanan daimi Encümende ayrı ayrı açık eksiltme suretiyle ihale 


edilecektir. 


Şartnameleri Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinden alına- 


caktır, 


İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu (bloke çek kabul edilmez) 
1979 Yılı Ticaret Odası vesikası ve ayrıca yanlız onarım için şartnamesindeki 
kayda göre eksiltmeden üç gün evveline kadar tatil günleri hariç İl Makamına 

müracaatla alınmış yeterlik belgesi ile birlikte ihale günü saat 15'de Daimi En- 


cümende bulunmaları lâzımdır. 


(Basın:13111-322) 


UNCELİ halkı sahte solculardan nefret ediyor. Tunceli esnafı bu duyguyu bir eylemle dile getirmek istiyor. Bir günlük direniş için valiliğe başvuruyorlar. Valilik izin vermiyor. 

Önce valimizi ve Tunceli Emniyet Teşkilatının başındakileri kutlayalım ve alkışlayalım. Çünkü gerçekten tam da CHP yönetiminin zihniyeti- nin idarecileri olduklarını parlak bir şekilde ortaya koymuşlardır. Red gerekçesine bakınız: 

"Bu toplu direniştir. 
Toplu direniş suçtur. 
Türkiye'de böyle bir şey görülmemiştir." 

Bırakalım Türkiye'yi de Tunceli'de neyin görülüp, neyin görülmediğine bir göz atalım. 

Tunceli'de sahte solcu zorbaların cadde ve sokaklarda bellerinde silah, devrimci avına çıktıkları; köylüleri şehre, öğrencileri okullarına sokmamak için saldırılar düzenledikleri çok görülmüştür. 


Sahte solcu elebaşıların Tunceli caddelerinde silahlı çatışmalara girişmeleri, kendi tekkelerinden olmayan insanlara işkence yapmaları da sık sık rastlanan olaylardandır. 


TUNCELİ'DE GÖRÜLEN VE GÖRÜLECEK OLAN 


Hasan Yalçın 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi 


Gene Tunceli'de TİKP 
İl Binasının, jandarma ve 


polisin gözleri önünde kurşunlandığı ; saldırganlar ellerini kollarını 


sallayarak uzaklaştıktan sonra, emniyet kuvvetlerinin saldırıya uğrayan binada arama yaptıkları görülmüştür. 


Tunceli'de güpegüdüz emniyet: o kuwetlerinin gözleri önünde kitapçı dükkanlarının yağmalandığı, devrimci gazete ve dergilerin sokak ortasın- da yakıldığı görülmüştür. 


Gene Tunceli'de Halkın Kurtuluşu elebaşıları tarafından pusu kurulup öldürülmek istenen ağır yaralı TİKP yöneticisi Süleyman Ergün'ü gözaltına alip, gerine gerine "'ben senin ölünü bekliyordum" diyen Özdener Po- 


HALKIN SESİ 


GÖLKÖY ORDU 


Gurbet Türk köylüsürün kara yazgısıdır. Bu kimi zaman başlık parası, kimi zaman ekmek parası iĝin varılan el kapısı. 

Aydoğan burası. Göl- 


lat gibi Emniyet Müdür Yardımcıları görülmüştür. 

Özet olarak Tunceli" 
de şu bir sene içinde halka sahte sol tarafından her türlü saldırının yapıldığı ve devlet kuvvetleri- nin buna seyirci kaldığı her gün yaşanan olaylardan olmuştur. 


Valilik sahte solcuların Tunceli'de neredeyse kendi sıkıyönetimlerini uygulamalarına göz yummuştu. Sahte sola, halka baskı yapmada emniyetin yardımcısı gözüyle bakılmıştır. Tam CHP kafasıyla zorbaya seyirci kalınmıştır. 


Şimdi ise esnafın direnişi engelleniyor. Kafa aynı kafa. Zorbaya kanat geren zihniyet, zorbanın tozunu attıracak kuvveti, halkın direnişini bastırmaya çalışıyor. 


Halkın Kurtuluşu elebaşıları da aynı günlerde bütün güçleriyle esnafın direnişini önlemeye çalişıyorlardı. Onlar devlet gücü olmaya her zaman hazırdır. Valilik ise son tutumuyla bir kere daha sahte solcularla aynı paralele düşmüştür. 


işte Valiliği bu sebeple kutluyoruz ve tam da 
CHP'ye layık olduğunu söylüyoruz. CHP'de ülke çapında Rusya'ya boyun eğmenin ve parti içi küçük hesapların sonucu olarak sahte TKP başta olmak üzere sahte solun her türlüsüne kapıyı açıp boyun eğmiyor mu? 


İşin öteki yanına gelince, Tunceli esnafını candan kutluyoruz. Onlar zorbaya boyun eğmeyen Tunceli halkının devrimci geleneğine yakışan 


Enerji Bakanlığına soruyorum 


TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNA 30 ÖLÜ, 130 YARALI VEREN AYDOĞAN KÖYÜNE, NEDEN ELEKTRİK VERİLMEDİ? 


„köy'e bağlı tipik..bir. A- 


nadolu köyü ve köylerimizin en dertlilerinden» Köyün hemen ; hemen tüm erkekleri T.E K'te çalışır, yaralanır ve ölür- 


BÜROKRASİ ÇARKLARI - DÖNÜYOR 


BALIKESİR 


Akrabalar boşlukları doldurunca, imtihan kaldırıldı 


Ben yurtdışında yabancı gemilerde yıllarca çalışmış bir işçiyim. Yaban ellerinde iş bulmak bir dert, çalışmak ise ayrı bir dert. Bu nedenle memleketimde bir iş bulup devamlı burada kal- 


mak istedim. 


Ayvalık Belediyesinde elektrik kısmına yardımcı eleman alınacağını duydum. Belediye başkanlığına bir dilekçe ile başvurdum. İmtihanla eleman alınacağını, imtihan günü Belediyede bulunmamı söylediler. Hatta bizim verdi- 


ğimiz dilekçeleri 


bile kayıt ettirmemişler. 


Sonradan öğrendiğimize göre E.S.0.T Müdürü kendi akrabasını hiç bir sınava almadan işe 


sokmuş. 


Şu anda Ayvalık Belediye başkanı CHP'lidir. 
ESOT Müdürü de CHP'li olarak bilinir. 

Biz onları yolsuzluklar ortadan kalksın diye seçmiştik. Ancak görüyoruz ki devran aynı dev- 


ran. 


Sömürünün olmadığı insanca hakça bir düzen Bağımsız Türkiye istiyoruz. 


AYDINLIK 
YAYINLAR, 


ler. T.E.K'in bir arabası gelir köye karşı yamaçlarda acı acı klakson çalar. Kader bir kurban daha geçmiştir. Aydoğan' 
dan şimdi bütün çocuklar kuşkulu, bütün gelinler kuşkulu, bütün yürekler acılıdır yine. Ölen benim babam mı diye düşünen çocuklar vardır çamur yollarda. Az sonra cenaze arabası gelir bir ölü, yatıyor aslan gibi. 
Henüz hayatının baharın- da. Bu acıklı manzara bazı seneler birkaç kere tekrarlanır ve o sanki herkes gurbetteki yakını- nın ölüsünü bekler umutsuzlukla. Bu korkunç bekleyişyıllardır sürer gi- der Aydoğan'da. 

Uzak yörelere aydınlık götürmeye çalışan bu emekçiler ne yazık hâlâ karanlık içindedirler. Elektrik yoktur. Doğru düzgün bir yol, su ve diğerleri. Bütün bunlar neyse ama bu ana kadar Tür- 


kiye Elektrik Kurumuna (T.E.K) (3) kurban veren bu köyde elektrik yanmaması tüm ilgilileri derin bir vicdan muhasebesine götürür kanısındayız. Ayrıca bu köyde 
T.E.K'te sakatlanan 130 
kişi vardır ki bunların çoğu iş güçlerinin büyük bir bölümünü yitirmişlerdir. 
Yine ayrıca Aydoğan sokaklarında boynu bükük yetim çocuklar vardır Babasını T.E.K'e kurban vermiş bu çocuklar, bir sakız ve bir şeker ala- 


mamanın burukluğunu yaşamaktadırlar. 
Sigorta kurumların- 


da belirli bir yılı doldurmayıp iş kazasında ölenler vardır. Bunların yakınlarıda aç ve perişan kalmaktadır. Ayrıca iş verenin kaçak olarak çalıştırdığını düşünürsek durumun vehameti ortaya çıkar. Nitekim geçen yıl Alanyurt Halk Odasına üye arkadaşlarımız- dan biri iş kazasında öl- 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 


T 


bir davranış göstermişler - dir. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Ak- yol, Valinin tutumunun kanunsuz olduğunu belirtiyor. Tunceli halkı kanunsuzlukları da altedip sahte sola gereken dersi verecektir. 


Aslında Valiliğin "görülmemiş" dediğine bakmamak gerekir. Tunceli halkının sahte solcu zorbalara karşı harekete geçmesi yeni değildir. Daha bir kaç ay önce CHP'li yurtseverlerin önemli bir rol oynadıkları halk toplantıları yapılmış ve büyük bir kitle halinde sahte sola karşı çıkılması kararlaştırılmıştı. Bu çabalar o zaman Halkın Kurtuluşu elebaşılarının saldırılarına o uğramıştı. 
Şimdi esnafın direnme isteğinin o zamanki mücadelenin bir devamı olduğu anlaşılıyor. 

Sahte solcu Halkın Kurtuluşu ( elebaşılarına şunu söylemiştik: Saldırıyı ve iftirayı ne kadar artırır, ne kadar mantık dışına. çıkarsanız, yıkılışınız o kadar hızlı olacaktır. 


dü. Dort çocuğu ve eşi beş kuruşsuz kaldılar. Sadece devrimci arkadaşların kampanya açması $0- nucu beş on kuruş toplanabildi. Bütün bunlardan sonra Sayın Enerji Bakanı ve tüm ilgililere şu soruyu sormak gerekir. 

Bu güne kadar T.E.K! 
30 kişinin öldüğü, 130 
kişinin yaralanıp iş gücünü kaybettiği ve yüzlerce çocuğun yetim kaldığı onlarca gelinin dul kaldığı Aydoğan köyüne neden elektrik verilmedi acaba? 

Ama burası Türkiye, alabildiğine ağır ikiz yen bürokrasi çarkının bu köyü elektriğe kavuşturması olanaksız gibi görünüyor. Bu konuda yine de umutluyuz. Zira T.E.K'te' ölenlerin mezarında elektrik yanarsa onların ruhu şad olacaktır. 

Saygılarımla.... 


Ertan Yılmaz 


'CIA'NIN 
ÜRKİYE'DEKİ 


KONTRGERİLLA 
TEORİSİ ve 


[Aydinlik H 


Bir mektup... 


"Sayın Lütfü Oflaz, 


Cumhuriyet gazetesinin 27.Mart.1979 tarihli sayısının 3. sayfasında bir haber okuduk. Sizin de gözünüzden kaçmamıştır mutlaka. 

'ANKA' çıkışlı bu habere göre, Vietnam'ın CAO BANG kenti yakınlarında bulunan iki toplu mezardan, 19 Vietnamlı işçi kadın ile, yaşları 
8 aylıkla 13 yaş arasında değişen 18 yavrunun 
cesetleri çıkmıştır. Öldürülen kadınların 7'sinin hamile olduğu, bunların Çin'de yapılan AK-47 kurşunları ile öldürülmüş olduğu bildiriliyor ve tüm bunlar Batılı gazetecilerin gözü önünde ka- 


nıtlanıyor. 


Kim emperyalist, kim sosyalist tartışmasına 


girmeden, şimdi soruyoruz, 


Sayın Lütfü Bey: 


'Bu haberi okuyup, köşenizde demokratlık 


adına da yazmaya gerek 


görmediniz mi?' 


Bizce demokrat olmanın en asgari ölçütü 


budur sayın Oflaz. 


Eğer ABD emperyalistlerinin bile zor işleyebileceği böyle bir insanlık suçunu köşenize getirmezseniz, eğer sivil halka, 8 aylık yavrulara karşı girişilen bu alçakça soykırımı eleştirmezseniz, "demokrat gözü" yerine "at gözlüğü" 


taktığınıza 


iyice inanacağız Sayın Oflaz... 


Sayın Oflaz, 8 Mart 1979 tarihli yazınızı anımsatıyoruz size. Bu iğrenç insanlık suçunu “herkesten önce” karşı çıkarak, sözünüzün eri 


olduğunuzu kanıtlayın. 
Bir parça insanlık onuru 


varsa sizde, yapın 


bunu Sayın Oflaz... Yayınlayın bu mektubumu 


ve yanıtınızı. 


Unutmayın, gazeteciliğin ve demokratlığın asgari ölçütüdür bunu yapabilmeniz. Perinçek'e * midenizden ve göbeğinizden bağımlı değilseniz yapın... O çok sevdiğiniz deyiminizle “45 mil- 


yon halk" adına yapın bunu. 
Var mı bu onur ve yürek 


Var! 


sizde, Sayın Oflaz? 
Namık Tipioğlu 
İMZA" 


Olmasa. mektubunuzun şahsımızla alakalı kısımlarının tamamını yayınlamazdık. 

Kaldı ki böyle bir olay varsa, bunu kınamak için demokrat olmaya da gerek yok. 


İnsan olmak gerekli insan Ancak unutulmamalı ki, kaynaklıdır. 


olmak! 
bu haber Vietnam 


Vietnam da savaşın bir tarafıdır. 
Dolayısıyla haberin doğru olup, olmadığı 


tartışmalıdır. 


Biran için doğru olduğunu kabul edersek, ortaya şu sonuç çıkmaktadır. 

İşlenen insanlık ayıbı, yapılan katliamdır. 

8 aylık bebelere el uzatanlar, kim olurlarsa 
olsunlar vicdanı karalardır. Nefret! 

Ama birkaç kara vicdanlının marifeti bir bü- 


tünü bağlar mı? 


Her bütünde, her toplulukta -böyleleri çı- 


kamaz mı? 


Tartışılacak olan; Çin'in Vietnam'a karşı gi- 


riştiği harekatın haklı olup, 


olmadığı mı yoksa 


birtakım münferit olaylar mı? Bir düşünün... 


Geliniz Çekoslovak ya'da, 


Afganistan'da da 


halka katliam uygulayanları hep birlikte kınayâ- 


lım. 


Biz gözümüzdeki "at gözlüğünü" çoktan çı- 


kartıp, attık. 
Ya siz? 


Acaba siz ;gözünüzdeki Moskova yapımı "ayı gözlüğünü" çıkartıp attınız mı? 
Var mi bu onur ve yürek sizde, sayın Tipioğ- 


lu? 
Cevap verin, var mı? 


SOLDAN SAĞA: 1) Fabrikalarda, üretilen parça sayısına göre ücretlendirme sistemi - Tüzük, yönetmelik. 
2) Sürekli kuzey doğrultusunda olan, Küçükayı takım yıldızının en parlak yıldızı. 3) Tersi bir müzik ale- 


DÜNKÜ 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


AİMİRİAİ ti - Şenliklerde caddelere EL aze 


kurulan süslü kemer - Çok uPaKArI 


kısa zaman. 4) Tersi ört- sM] mek için kullanılan şey - 


o m 
CRIA IZA MaA 


Aşırı, kendini eğlenceye kaptıran. 5) Turistik bir ilimiz. 6) Bir çiçek adı - Yürüyerek yol alan. 7) Tersi bir harfin okunuşu - Tersi kimyada Berilyum'un simgesi - Tersi bir sayı. 8) Resmilik - Büyük erkek kardeş. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Ecevit'in seçim propagan- 


dalarmda en çok vaadettiği şey. 


2) Bir vahşi hayvan- 


Bir coğrafi bölgemiz. 3) Bir demiryolu taşıtı. 4) Kimyada Rutenyum'un simgesi - Tedbir. 5) Devlet Planla- 


UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgütlendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi 

belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak haq zirlanan bu kitapta bulacaksınız. 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 
HİKAYELER yeryüzü yayınları 


ma Teşkilatı'nın simgesi - Bağlı, bağımlı (eski dil) 
6) Hayvanların su içmesi için yapılmış yer. 7) 'Seyrek' karşıtı - Tersi ilave. 8) Tersi litrenin simgesi - Yerine göre şaşkınlık ya da sevinç belirten bir ünlem - Tersi Türkiye'nin uluslararası trafik simgesi. 9) Bir tür çay. 10) Tersi bir kişinin ya da olayın anısına yapılmış yapı- Eski ibir Akdeniz uygarlığı. 11) Bir emir - Demiryolu. 12) Sıcaklık - Dili, Hint-Avrupa dil ailesinden olan topluluk. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 
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Aydınlık 


İngiliz-Malta askeri ilişkisi sona erdi 


© İngiliz askeri ve sivil persone} Malta’ yı terk etti 


Suriye Devlet 
Başkanı “gizlice” 


© "Demokratik Cumhuriyet” isteyen kişi ve 


İran'da "İslam Cumhuriyeti” kabul edildi Ç..... rezene 


Poniatowski, Homeyni”nin Şah”'ın izniyle Paris”te kaldığını iddia etti TAHRAN 


; DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Malta ile İngiltere arasındaki askeri ilişki 31 Mart gecesinden itibaren sona erdi. 1964 yılında İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanan Malta âskeri bir anlaşmayla savunmasını sağlama görevini bu ülkeye vermiş ve toprakların- 


İran'da iki gün süren halk oylaması sonunda, alınan ilk sonuçlardan seçmenlerin yüzde 98'i "İslam (o Cumhuriyeti"ne "evet" dedi. Tahran Radyosu dünkü yayınında, oy verme işleminin Cumartesi akşamı tamamlandığını ve yaklaşık 18 
milyon oy pusulasının tasnifine başlandığını bildirdi. Radyo resmi sonuçların yarın açıklanabileceğini belirtti. 


Halk oylaması, "İslam Cumhuriyeti'ne "evet" 
ya da "'hayır" şeklinde yapıldı. "Demokratik Cumhuriyet" taraftarı bir çok kişi ve grup, "hayır" oyu kullanmanın, monarşiye geri dönüş anlamını taşıdığından oylamaya katılmadı. 


Öte yandan Fransa 
Devlet Başkanı Giscar' 
ww danışmanı Michel Poniatowski, devrik başbakan $Şahpur Bahtiyar'ın Fransa'da, Clermont Ferrand'in 350 km. kadar doğusunda kaldığını açıkladı. 


Poniatowski açıklamasında, Ayetullah Homeyni'nin Şah'ın izniyle Fransa'da kaldığını iddia etti. 


İran halkı Sabık Şah'ın fotoğraflarını her yerden kaldırıyor. Yakında kağıt paraların üzerindeki Şah resimleri de yok olacak. Bazı ressamlar şimdiden bunun denemesini yapıy orlar bile. 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Paris'te yayınlanan 
"An Nahar Arabe et Internaitonal"' adlı haftalık dergi, geçtiğimiz Mart ayı başında, Suriye Devlet Başkanı Hafız El E sat'in, "Mısır-İsrail barış anlaşmasından sonra Suriye-SSCB" ilişkilerini görüşmek üzere "gizlice" Moskova'ya gittiğini ha ber verdi. 

Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam da aynı dergiye verdiği demeçte, "Mısır-İsrail anlaşmasından yana çıkan herhangi bir Avrupa ülkesinin, bütün Araplara meydan okumuş olacağını" söyledi 


ÖNLEMLER 
Bağdat'ta yapılan A- 


gitmiş 


rap ülkeleri maliye ve dışişleri bakanları zirvesin- de Mısır'a karşı bazı önlemler alındı. Önlemler arasında, Mısır'la diplomatik ve ekonomik ilişki lerin kesilmesi; Arap Bir liğinin merkezinin Tunus'a taşınması; ABÖ' 
de Mısır üyeliğinin askıya alınması; İsrail'le ticaret yapan Arap firmalarıyla ilişkilerin askıya alınması; ABD'nin Camp 
David anlaşmasında izlediği politika ile Mısır-İsrail barış anlaşmasının kınanması; alınan önlemleri az bulan Arap ülke lerinin daha etkili önlemler almada serbest olması bulunuyor. 


BEGİN KAHİRE'YE 
GİDİYOR 


Ye 


“İran nereye gidiyo 


ÇIĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU 
SABIT YORURDURMAZ 


«Darbeden sonra önderler dışarı kaçtılar. Bir kısmı içeride kaldı. Önlar da yakalandı. Baskılara öyle çok dayanan olmadı. Her şeyi anlattılar. Ama üyeler direndiler. Zaten biraz işkenceden sonra bu anlaşılıyordu. Yöneticileri .bir yere, üyeleri bir yere ayırıyorlardı. Bir çok insanı ele verdiler. Geçmişlerinden pişman olduklarını söylediler. Biraz yattıktan sonra çıktılar. Pişman olmuşlardı ya Şah onlara iş verdi. Caferyanı duymuşsunuzdur. Radyo-TV'nin başında. O yöneticiydi, şimdi ne hale geldi? (Caferyan devrimden sonra idam edildi). Sonra Perviz, Teberi... Hepsi devlet dairelerinde çalıştılar. Hatta işkence örgütü SAVAK'ta bile... 
Darbeden önce olsun, sonra olsun halka zarar verecek işler yaptılar. 
Petrolü 'millileştiren Musaddık'ı desteklemediler.Hatta onu ''Amerikancı" olmakla suçladılar. Düşünün bir kere, hem petrolü millileştireceksin, hem de "Amerikancı" olacaksın. Bu nasıl devrimci tahlil? Her işleri böyleydi... Şimdi Moskova'da oturuyorlar. Şahla Sovyet yöneticilerinin iyi ilişkiler kurmasını istiyorlardı. 
Petrolümüzü Amerika alıyor. Gazımızı da Rusya. Halk burada fakirlikten eziyet çekiyor. Gençlerimiz işkence altında, Şimdi Homeyni'ye arka çı- b Bu da sahte. Onların haya- 
'tı hiyanetle geçti... 
Şubat başında kendisiyle görüştüimüz Mühendis Kasimi bunları antıyordu. Kendisi de Tudei, “yesiymiş. Yöneticiler ele vermiş. Yakalanmış. Çok işkence görmüş. Ayağın- da kalan işkence izlerini gösterdi. Bir türlü düzelmemiş. 

Sadece Kasimi değildi Tudeh'in ihanetlerinden söz eden. İşçi, memur, din adamı, çeşitli kesimlerden görüştüğümüz insanlarla Tudeh'den de konuşuyorduk. Hepsi kendi anıların- dan bir şeyler anlatıyordu. 
PARTİNİN BELLİ BİR İDEOLOJİSİ 

YOKTU 

1920'de kurulan bir Komünist "Partisi varmış. Ancak Şah Rıza 1930- 
31 yıllarında parti üyelerine karşı 
tevkifata girişmiş. Aynı yılda çıkardığı bir yasayla partiyi yasaklamış. 
Buna "Kara Yasa" diyorlar. Partiden 
52 kişilik bir grup kalmış. Lideri Dr. 
Erani olduğundan, buna "Erani Grubu" deniyor. 1936'da hapisten çıkan grup üyeleri 1941'de Demokrat Partisini kurmuşlar. Ancak Parti daha sonra kendisini işçi sınıfının partisi 


TUDEH(1941) 


HALKIN, İHANETLERİ İLE 


TANIDIĞI PARTİ 


olarak görmeye başlamış. Ardından Hizb-i Tudeh, yani Tudeh Partisi adını almış. Tudeh kitle anlamına geliyor. 

Parti kurucuları ortaklaşa bir ideolojiyi savunmuyordu. Kurucular değişik sınıflardan geliyordu ve aralarında sınıf çelişkileri vardı. Partinin İran'da sınıfları tahlil eden, ülkenin şartlarından hareketle ülkeyi devrime götürecek olan bir azami-asgari program ve siyaseti yoktu. O zamanlar bütün program, 

1-Yoksulluğun azaltılmasını. 

2-Şahla 1906 Anayasasının, yani agri di uzlaşmasını sağlamak di. 

Geçmişte Komünist Partisi sürekli "Sol" hatalar re Örneğin İngiliz emperyalistlerinin aracılığı ile ülkenin başına geçen Şah Rıza'yı (Han) milli burjuvazinin temsilcisi olarak görmüştü. Parti ileri gelenlerinden Haydar Han Emmioğlu,Gilan bölgesinde "Gilan Sosyalist Cumhuriyet'ini kurmuştu. O ülke hâlâ tamamen feodaldi... Tudeh ise izlediği teslimiyetçi ve uzlaşmacı siyaset yüzünden sürekli sağ hatalar apacak, parlamentarist bir yoldan 

ecekti $ 


y 
5 "PETROLLERİ YABANCILAR 
İŞLETSİN!" 

1945'de faşizm dünya çapında yenilmiş, İran'da demokrasi mücadelesi Kürdistan ve Azerbeycan'da özerk cumhuriyetler kuracak kadar güçlenmişti. Ancak Tudeh buna dolaylı bir şekilde karşı çıkıyor, merkezi hükümeti destekliyordu. Azerbaycan Demokrat Partisi içinde iki çizgi vardı. Pişeveri direnişçi, Gulam Yahya teslimiyetçiydi. Tudeh, Gulam Yahya'dan yanaydı. Cumhuriyetler ancak bir yıl yaşadıktan sonra yıkıldı. Bu sırada, yani 1946'da başta son derece gerici Gavamus-Saltene kabinesi bulunuyordu. Tudeh Meclisin 
15. dönem çalışmalarına katılabilmek için, halk güçlerine sırt çevir- 


i Tudeh 


mişti. 

Musaddık önderliğinde Ulusal Cephe, petrollerin millileştirilmesi talebiyle ortaya atılmıştı. Kitleler bu talep etrafında birleşmiş, iktidarı zorluyordu. Tudeh tavrı neydi bu s1- rada? O güney petrollerini İngiltere ve ABD'nin, kuzey petrollerini de Sovyetler iç, işletmesini önermişti! Peki İran halkına ne kalmıştı? İşçi sınıfının temsilcisi olduğunu söyleyen bir parti, ülkenin milli egemenlik haklarını nasıl olurdu da yabancıların emrine verilmesini isterdi? 

Dahası var. Millileştirme hareketini desteklemek için Abadan ve Ahvaz'daki petrol işçileri ile diğer sektörlerde çalışan emekçiler greve gitmişti. Tudeh yöneticileri petrol me- 


selesini Mecliste halledeceklerini söy- 


leyerek, grevi kırdılar. Bunun üzerine Partinin tabanı yöneticileri şiddetle eleştirdi. 400 bin üyeden 300 bini derhal Partiden istifa etti. 


TUDEH GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMADI 


Ama halkın mücadelesi zaferle sonuçlandı. Ulusal Cephenin lideri ve zamanın başbakanı Dr. Musaddık 

trolleri millileştirdi. Ve Tudeh, 

IA'nın Musaddık'ı devirdiği güne kadar millileştirmeye karşı çıktı. 
Darbe sonrasında gerçekleri "'anlayan" Tudeh,, "darbeye bir karşıdarbe ile cevap verilmelidir" diyordu. Ama iş işten geçmişti. Şah rejimi "temizlik hareketine" başlamıştı. önderlerin çoğu yurt dışına kaçmıştı. 

Tudeh örgütsel çalışmada demokratik merkeziyetçiliği değil, mutlak merkeziyetçiliği esas almıştı. Merkez Komitesi tabandan dal eleştiri ve önerileri dinlemiyordu. Hatta eleştiri yapan bazı üyeleri "polislikle" suçluyordu. Eleştirileri dikkate almadığın- dan geçmişten ders .çıkaramamıştı. 
İşçi ve köylülerle sağlam bağlar kuramamıştı. Hakim sınıflar karşısında ne zaman nasıl hareket edeceğini tayin edemiyordu. Örneğin, 17. Parlamento döneminde kendi gücünü hakim sınıflara tanıttı. Hükümete gelmekle iktidarın alınacağını düşünüvordu.Bir işçi sınıfı partisi gibi çalışmaaığındandogmatizmden ve sübjek. 
tivizmden kurtulamadı. Merkez Komitesi aldığı kararları hayata geçirememişti. 


"MARKSİZMİ BENİMSİYORUZ" 


Yurtdışındaki yöneticiler 1956'da Partinin 4. Plenumunu topladılar, çalışmalar sonucu Partinin bundan böyle Marksizm-Leninizmi rehber aldığını kararlaştırdılar. Onların Markszm.Leninizm dedikleri gerçekte Kruşçev'in modern revizyonist tezleriydi. Kruşçev tam da 1956'da ilan etmişti "iki barış, üç bütün" tezlerini. Sonra kapitalist olmayan yoldan kalkınma tezleri de kabul edilmişti. 

İşte bu gelişmelerden sonra Tudeh giderek Moskova'nın İran'daki beşinci kolu haline geldi. Tudeh Partisi bugün yeryüzündeki Kremlin'e en bağımlı partilerden biridir. 

Kruşçev revizyonizmine karşı dünya çapında ideolojik: mücadelenin yü-ME eye başlandığı 1Y60'ların paşında Tudeh içinde de tartışmalar 


İsrail hükümet yetki 


Tudeh'in yaptıkları halkının zihninden hiç çıkmıyor. Yöneticilerin yaptıklarından pişman olup, Şahın, SAVAK'ın emrine irmesi, hükümette bakanlık uğruna greveri kırması. Rusya'nın hesabına Çalışması, hele hele petrollerin millileştirilmesine karşı çıkması, Kime sorsanız Tudeh'in ihanetlerini sayıp döküyor. Petrolleri miilileştiren Musadi , Amerikan işbirlikçisi 


mi? Tudeh'e sorarsanız "evet", Musaddık ,başında petrol tesisleriyle bir gelin, ABD'nin koynuna giriyor! (bu kârika- tür, Tudeh'in yayın organı "'Fukal'nin 
16 Ocak 1952 tarihli sayısından alınmıştır.) 


yoğunlaştı. Kruşçevı reddedenler Tudeh'ten ayrıldılar.Bunlar İnkilab-ı Tudeh (Devrimci Tudeh) örgütünü kurdular Daha sonra Tudeh içinden Tufan grubu ayrıldı. Tufan grubu son yıllarda üçe bölündü: Arnavutluk yanlısı İran İşçilerin Köylülerin Komünist Partisi, revizyonist Fruten Grubu ve Üç Dünya Teorisini savunan Proleter grubu. 


EN BÜYÜK TEHLİKE 


1949 Şubatında Şah'a suikast tertiplediği gerekçesiyle yasaklanan Tudeh son zamanlarda ülke içinde "İran Demokratik Partisi'ni kurmuş. Bu partinin Nevid(müjde) adlı bir yayın organı var. Kendisi de Merdum (halk) ve Dünya adlı yayın organları çıkarıyor. Ayrıca Sovyet revizyonistleri- nin kendisine tahsis ettiği "Radyo Milli İran" ile sürekli yayın yapıyor. 

Önceleri halk hareketine 'kara irtica" diyen Tudeh, işin ciddi olduğunu anlayınca gidere ona arka çıkmaya, Homeyni yi desteklemeye çalışır gözüktü. 

Şimdi ülkenin bu zayıf durumun- da yeni kışkırtmalar yaratmaya çalışıyor. Amerikan Elçiliğinde yapılan saldırıda onun da parmağı vardı. Çünkü elçilik olayında ABD İran'a müdahale etseydi, Rusya da edecekti. 
Böylece Tudeh "görevini" başarıyla yapmış olacaktı 

Gerek kadınlarınÇadıra yâkarşıyürüttükleri mücadelede olsun, gerekse Kürdistan gibi milli meselenin bulunduğu yerlerde olsun Fudeh sürekli syeniprovakosyanlar peşinde. Bugün 

an'da Amerikan emperyalizminin kolu kırılmıştır. Şimdi en büyük tehlike, kuzeyden, Rusya'dan gelmektedir. Tudeh de, sosyal-emperyalistlerin İran'a giriş kapısını aralamaya çalışmaktadır. 


— YARIN 
Ulusal Cephe 


| Moskova'ya 


@ Haddam: “Anlaşmayı destekleyen Avrupalılar, bütün Araplara meydan okumuş olur” 


ileri, Başbakan Men. 
hem Begin'in bugun Mı sır'a gideceğini açıkladı 


lar 

Açıklamasının yapıl masından sonra 150 ka dar yerli ve yabancı ga Zetecinin geziyi izlemek üzere Kahire'ye gittikleri bildirildi 

İsrail yetkilileri Be gin'in Mısır Parlamento sunda konuşmak ve Mı sır yetkilileri ile görüşme ler yapmak arzusunda ol duğunu söylediler. 


KUVEYT KAHİRE 
BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ 
ÇAĞIRDI 


Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahmet El-Sabah, Bağdat Zirvesi kararları gereğin ce, Kuveyt'in Kahire büyükelçisinin geri çağırıldığını açıkladı. Kuveyt Dışişleri Bakanı hükümetin bugün toplanarak Bağdat'ta alınan kararları gözden geçirdiğini bildir. 
di. 

Kuveyt Maliye Bakanı da ülkesinin Mısır'a tüm ekonomik yardımları kestiğini açıkladı. 


ABD'de bir nükleer santral tehlike saçmaya devam ediyor 


©Hamile kadınlar ve çocuklar bölge dışına çıkarıldı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Birleşik Amerika'nın Harrisburg kenti yakınlarında kurulu bir nükleer Santralde beş gündür devam eden radyoaktif sızıntının çevreyi tehlikeli bir biçimde tehdit ettiği bildirildi. Tesis yetkilileri radyoaktif sızıntının devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde durumun daha da ciddileşmesinden endişe edildiğini belirttiler, Sızıntının nükleer santrallerle uranyum yakıtının erimeye uğramasıyla meydana gelebileceğini kaydeden uzmanlar, nükleer yakıtın kendi çevresindeki koruyucu kalkanı eritmesiyle durumun daha da ağırlaşacağını bildirdiler. 

Bu arada nükleer sızıntının meydana geldiği Pensilvanya eyaleti Valisi şimdilik çevrede genel bir boşaltmanın gerekli olmadığını bildirdi. 
Nükleer santralin çevresindeki yerlerde bulunan hamile kadınlar ve çocuklar önceki gün boşaltılmıştı 

Öte yandan ABD Başkanı Carter ise nükleer reaktörde meydana gelen sızıntının ülkedeki nükleer enerji üretimi ile ilgili olarak daha sıkı önlemler alınması zorunluluğunu ortaya koyduğunu belirtti. ABD'nin nükleer güvenlik alanında başarılı bir geçmişi bulunduğunu söyleyen Carter, bu başarının bugün de sürdüğünü iddia etti. Başkan Carter ABD' nin bundan böyle de petrolü enerjide daha verimli alanlarda kullanma politikasının sürdürüleceğini sözlerine ekledi. 

Bu arada Carter'ın bölgeye gittiği öğrenildi. 


Venezuella, 


petrol fiyatını yüzde 18 artırdı 


CARACAS(AA) 
Venezuella Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Humberto Calderon Berti dün verdiği bir demeçte, ülkesinin ham petrol fiyatına 2 Nisandan başlayarak yüzde 18 oranında zam uygulancağını açıkladı. 

Venezuella'nın bu kararı geçen hafta OPEC'in toplantısında (o onaylanmıştı. 


ü EE ici 


bildirildi 


da İngiltere 'ye üs sağlamışlı. Malta ile İngiliere arasındaki son askeri bağlarin da kesilmesi ile İngiltere'nin bu topraklardaki 179 yıl devam eden varlığı sona erdi. Malfu'daki son İngiliz askeri ve sivil personelin ülkelerine döndükleri 


Bundan böyle tarafsız ve bağlantısız bir politika izleyeceğini açıklayan Matia. Libya'dan önemli ölçüde ekonomik ve askeri yardım alıyor 


BERLİNGUER:'ERKEN SEÇİME 


HAZIRLANALIM" 


İtalyan “Komünist” Partisinin 
15. Kongresi yapılıyor 


© Kongre "Doğu blokunda sosyalizm ve hürriyet” sorununu değerlendirecek 


Berlinguerli İtalyan hükümeti ne yapar? 


"Avrupa Komünizmini"' savunduğunu söyleyen İKP'nin uluslararası siyaset sahnesinde oldukça ilginç bir yeri var. 1 milyon 800 bin üyesi olduğunu bildiren bu parti, Batı Avrupa'nın en büyük örgütlerinden birine sahip, Parti Genel Sekreteri Berlinguer de, Moskova ile Batı Avrupa "Komünist" Partileri arasında kurduğu ilişkilerle tanınıyor. Berlinguer, geçtiğimiz sonbaharda, Paris - Moskova- Belgrad üçgenininde Marchais, Brejnev ve Tito ile görüşmeler yaptı. 

İKP, uluslararası alanda aldığı tutumları “Bağımsız çizgisinin” bir ifadesi olarak tanı- 


ROMA 

Enrico Berlinguer'in İtalyan "Komünist" Partisinin (İKP) 15. Kongresi 30 Mart günü başladı. 

Parti Genel Sekreteri Berlinguer, kongre açış konuşmasında, ("Tarihi uzlaşma" tezi üzerinde ısrarla durarak, bütün üyelerini Hıristiyan Demokrat Partiye karşı seçim seferberliğine çağırdı. 

Son olarak kurulan, Andreotti hükümetine, İKP'li bakanların alınmayışını eleştiren Berlinguer, yeni koalisyon hükümetinin de başarısızlığa uğrayacağını ve erken se- 


tıyor. Sovyetler Birliği'nde ve diğer Doğu Bloku ülkelerindeki insan haklarının çiğnenmesine açıkça karşı çıkan İKP, Moskova'nın dış politikasını şimdiye kadar hiç eleştirmedi. Za-İspanyol ve 

KP'ye toz 


İ ten Kremlin de, zaman zaman İ Fransız "'Komünistlerini'' kınarken, 


kondurmadı. 


İşin ilginç yanı, Pravda ve TASS kudurmuşcasına Hua Guo-feng'in Balkanlar gezisine saldırırken İKP yayın organı "L'Unita", Çin Başbakanının bu gezisini "Dünyada barış ve birliğe hizmet eden" bir tutum olarak değerlen- 


dirdi. 


Ancak, İKP "Bütün komünist patilerin tamamen bağımsız ve egemen olmalarını" savunmasına rağmen son olarak Vietnam Bir- 


liklerinin tekledi. 


Kamboçya'yı 
Üstelik, 


rak olumlu'olduğunu iddia ediyor. 


İKP şimdi İtalya'da iktidara gelmek için çabalıyor. İlk bakışta pek kuvvetli bir ihtimal olarak gözükmeyen bu durum gerçekleşirse, 


Moskova-Roma ilişkilerinin 


yebiliriz. 


MUSTAFA 
GENÇER 


işgal etmesini des- 
15. Kongre belgeleri taslağı “sosyalist blokun genel bilançosunun esas ola- 


Kremlin yeni bir döneme gireceğini şimdiden söyle- 


çimlerin gerçekleşeceğini ileri sürdü. 

İki yıl boyunca Hr ristiyan Demokrat hükümeti dışardan desteklediklerini hatırlatan Berlinguer, "Biz geride kalan iki yıl içinde, Hıristiyan Demokrat Parti- de olumlu izlenimler yarattığına inanıyoruz" dedi. 

15. KONGRENİN 

3 TEMEL TEZİ 

İKP'nin 15. kongresinde tartışılan tezler, Parti gazetesi "L'Unite'da 1978'in Aralık ayında yayınlanmıştı. Kongre bek geleri olarak Parti örgütlerine dağıtılan bu taslakta, esas olarak şu üç konu ele alınıyor: "Tarihi uzlaşma" stratejisi; Hīristiyan Demokrat Parti ile ilişkiler; Doğu Blo- 


BEREE A e e AR 


lehine 


J kunda sosyalizm ve hürri- e e e ma a m e an e em yet. 


Deniz hukukunun sorunları 


BM 3. Deniz Hukuku Konferansının 8. dönem çalışmaları Cenevre'de devam ediyor. BM 3. Deniz Hukuku Konferansı, çalışmalarına (o 1973'te New York'ta başlamıştı. Konferansın 

mişi ise 1958'e kadar uzanıyor. 
Pisin konisrans 1958 yılında, ikincisi ise 1960'ts yine Cevevre'de toplanmıştı. Ülkeler arasında Deniz Hukuku açısından anlaşmazlıklar çıkması ve bunların geçen konferanslar döneminde alınan kararların çertari içinde çözülememesi üzerine, 

M Genel Kurulu 1970 yılında 3. 

bir Deniz Hukuku Konferansının hazırlanmasına başlanmasını kararlaştırmıştı. 

BM 3. Deniz Hukuku Konferansının amacı, bütün sorunları içeren bir Deniz Hukuku anlaşması hazırlamak. 
Bu anlaşmaya temel olmak üzere 
1977 yılında Konferansın Başkanı Sri 
Lanka'lı Amerasinghe ve konferansın üç büyük komisyonu tarafından "Yarı resmi müzakere metni” denilen bir taslak oluşturuldu. Geçtiğimiz yu Cenevre'de yapılan 7. oturum sırasında birçok sorun çözüme bağ- 


lanamadı ve çalışmalarına geçtiğimiz ren başlayan yeni bir oturumun 

planması gerektiğine karar verildi. 
minde bulunan çözüm bekleyen sorunları beş noktada elçi mümkün. Deniz gibi 


8. oturumun güni 


zenginliklerinin (madenler) aranması ve işletilmesi, daha önce genişliği 
200 mil olarak tespit edilen denize 
kıyısı olan ülkelere ait "ekonomik bölge" üzerindeki diğer ülkelerin balık avlama hakkının belirlenmesi, denize kıyısı olan ülkelerin "ekonomik bölge"' deki hakları üzerinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının çözüme bağlanması, kıta sahanlığının dış siının hukuki açıdan belirlenmesi ve karasularının sınırlarının çizilmesi. Bu. arunlàrr eşi ke için ge 

Nisan a çalışma grubu 
Huri. AERA Deniz Hukuku anlaşmasının hükümlerini uygulayacak ve ülkelerin Menam halinde başvurabilecekleri bir Deniz Hukuku Mahkemesinin kurulması düşünülüyor. “Yarı resmi müzakere metni" nde ülkelere bu mahkemeye veya uluslararası Adalet Divanına başvurabilme seçeneği tanınıyor. 


DENİZ Bigi ZENGİNLİKLERİNİN ŞLETİLMESİ 


Konferansın en hassas konuların- dan biri olan açık denizlerin dibindeki madenlerin aranması ve işletilmesi üzerinde çözüm bekleyen birok sorun var. Geçen dönemlerde e dibi zenginliklerinin işlenmesi- 


nin Kontrolünün bir "Uluslararası Otorite” tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Teknik uzmanların ra- el göre deniz dibindeki maenlerin çıkarılması ancak 1985'lerden sonra rantabi bir duruma gelebilecek. Öte yandan başta ABD ve! 
Sovyetler Birliği olmak üzere gelişmiş ülkeler arasında bu konuda re kabet keskinleşiyor. Üçüncü Dünya Ülkeleri ise deniz dibi zenginliklerinin işletilmesinin teknolojik bakım» dan üstün olan birkaç ülkenin tekeli altına girmesi tehlikesi karşısında son derece uyanık davranıyorlar. Deniz dibinin bütün insanlığın ortak malı olduğunu vurgulayarak, kendilerine de pay verilmesini istiyorlar. Bu konuda anlaşmazlıklar esas olarak Üç noktada toplanıyor. Temel ilkeler, Uluslararası Otorite ile deniz dibi zenginliklerini işleyecekler arasındaki ekonomik anlaşmalar ve Uluslararası Otoritenin yapısı, yetkileri. 
ge 


KITA SAHANLIĞI 


Kıta sahanlığının dış sınırlarının ` tespit edilmesi ve kıta sahanlığında bulunan deniz dibi zenginliklerinden ilgili ülkenin elde edeceği gelirlerin paylaşılması üzerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Bilindiği gibi bu sorun Türkiye ile Yunanistan'ı, Ege'deki petrol ve kıta sahanlığı açısından çok yakından ilgilendiriyor. 

Bu konuda da çeşitli görüşler var Arap ülkeleri kıta sahanlığının ekonomik bölge gibi 200 mil olarak sınırlandırılmasını öneriyorlar. Bazı ülkeler ise kıta sahanlığının kara parçalarının deniz içindeki uzantısının sonuna kadar olmasını istiyorlar. Yarı resmi müzakere metninde ise kıta sahanlığı en az 200 mil olmak üzere kara parçasının deniz dibindeki uzan; tısına kadar genişletilebileceği yer alıyor. 


KARA SULARI 


Karasularının belirlenmesi konu- fsundada şimdiye kadar bir iy varılmadı. Özellikle ekonomik bölgeleri ve kıta svanag: birbirleriyle çikışan,denize karşılıklı kıyıları olan ülkeler arasında anlaşmazlıklar var. Konuyu inceleyen 7. çalışma grubunda iki temel görüş öne sürülüyor. Karşılıklı kıyılara eşit uzaklıkta bulunan bir çizgiyi karasuları sınırı olarak kabul etmek, diğeri ise karasularının "hakkaniyet ilkeleri” esas alınarak Ț belirlenmesi, Fakat bu konuda çeşitli görüşleri uzlaştıran bir karar tasarısı üzerinde anlaşılması mümkün görülüyor. 
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i Seyfullah Sağıroğlu 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salonunu terk ettiler 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk -İş'e bağh Ba- 


| 
| 
j da sona erdi. Genel K.- rulda MHP'li Eski Genel Başkan İsmail Özkan 
İ devrildi. Sosyal demok- ņ rat grubun ` listesi se- ik imleri kazandı. Ankara 
Şube Başkanı Hüseyin ildi üzgün Genel Başkan ol. o X'di. 
j k 
1 


sonra Divan seçimlerine eçildi. Divan Başkanlı- 
$ için 2 önerge verildi. 


pıldıktan sonra 


b işç 


İGD'li temsilcinin saldırarak dövdüğü 


Basın-İş Genel Kurulundan BİRE İki gün süren Genel Kurul sonunda 


BASIN-IŞ'TE MHPLİ YÖNETİM DEVRİLDİ 


© Genel Başkanlığına “sosyal demokrat” hareketin başkan adayı Hüseyin Düzgün seçildi © Oylama öncesinde MHP'li delegeler Genel Kurul 


Divan seçimini fet hareketi kazandı. Bu arada Divan Başkanlığına 


sın -İş Sendikasının 2 € ün süren Genel Kurulu verilen umartesi günü Ankara' delegelikleri 


lanların yerine yeni delegeler alınması istendi. 


Genel Kurulda Basın tüzüğünde de değişikler yapılarak bazı demokratik hükümler geti- 
, , Eski tüzüğegöre 50 ş üyeyi temsilen seçilen bir 


1 delege hükmü getiri 
andan Genel Kuru- 


kongre salonuna alındı- 


Genel Kurulun başla masından bir önceki gün akşam Ankara'da lan ve 77 delegenin ka dığı bir toplantıda, Ankara Şube Başkanı Hüseyin Düzgün'ün Genel 


du. i 
' Cuma günü Türk -İş delege yerine. 3 
salonunda çalışmalarına Öte başlayan a Genel jun taşladı Kuruluna Türk - İş Eği- EY SPYA tim Sekreteri Kaya Öz- el im demir, imse -İş ve e enel Başkan- Jar ları ile Petrol - İş Ankara i Şube Başkanı da katıldı, 

Eski Genel Başkan 
İsmail Özkan'ın ilgi çekmeyen konuşmasından 


Patlamada ağır yaralanan bir işçi hastanede, ilk tedavisi ya- 


= isci sendika- 


Maden-İş, parti mi, sendika mı? 


Uzel'de Maden-İş temsilcisi görüşlerini beğenmediği işçiyi 


dövdü 


©iGD'liler, "burası Maden-Iş”in işyeridir. Maden-Iş'in 


görüşleri dışında görüşler savunulamaz” diyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Topkapı'da kurulu 
Uzel 2. Yaprakyay Fabri 


Başkan, Ankara ube Sekreteri o Eyüp çar" 
ın Genel Sekreter, Ankara Delegesi Alaattin Karayılmaz'ın da Genel 
Mali Sekreter olması kararlaştırılmıştı. 

Kongrenin ikinci günü seçimlere geçileceği sira- da MHP'li delegelerin kongre salonunu terkettikleri görüldü. Yapılan seçimler sonunda, Genel Kurul öncesi yapılan toplantıda kararlaştırılan kişilere yönetime geldi. 
Hüseyin Düzgün 77 oy alırken, Eyüp Uçar 74, 
Alaattin Karayılmaz 71 
oy aldılar. 

Türk -İş Genel Kurul e pie ise Ankara 
Şube Başkanı ve Genel Başkan Hüseyin Düzgün, İstanbul Şube Başkani 
Hasan Tufan ile Ankara 
Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Muammer Niksarlı seçildiler. 


Eski ve bozuk kazanın patlaması sonucu ölen bir işçinin cesedi çuvala konmuş taşınıyor. 


kasında Maden iş'in İGD' 
li işyeri temsilcisi Nedim Akgün, Seyfullah Sağıroğlu adlı işçiye saldırarak dövdü. İGD'li temsilcinin attığı kafayla işçinin burnu şişti. Saldırı işyerinde çalışan işçiler arasında tepkiyle karşılandı. Uzel işçileri, "Herkes İGD'nin görüşlerini kabul etmek zoru nda mı?"'diye soruyorlar. 

Saldırıya uğrayan Seyfullah Sağıroğlu adlı işçi, olayı gazetemize şöyle anlattı: 

"20 aydır bu fabrikada çalışıyorum. 5-6 ay kadar önce İGD'li temsilci .Nedim Akgül beni yine tehdit etmişti. "Sen burada Aydınlık'ın propagandasın' yapıyormuşsun. Kolunu bacağını kırarız"" demişti. Daha sonraları da ven! sürekli tahrik etmeye çalıştı. 


“30 Mart günü öğle yemeğinden sonra, temsldlik odasına çağırdılar. 
Gittim. İGD'li temsil ci 'Biz seni biliyoruz. 
Maocusun. Seni işten atarız. dedi ve küfretti. 
Daha sonra da saldırdı, kafa attı. Burnum şişti. 
Saldırıdan sonra işveren vekili İGD'li temsileiyi çağırıp 'niye saldırdın?' 
diye sorduğunda inkar elti 'Ben saldırmadım' dedi. 


"İGD'liler fabrikada bir avuç olmalarma rağmen, işçiler üzerinde terör estiriyorlar, korku salıyorlar. Buna rağmen, bana yapılan saldırı. işçiler arasında tepkiyle karşılandı. İşçi arkadaşlar saldırıya karşı çıkarak "Herkes İGD'nin görüşlerini kabul etmek zorunda mı? dediler. 


"Bu saldırı, İGD'nin saldırgan siyasetinin bi devamıdır. Adamlar esi den devrimciliğin 'D'sini söylemeye 


korkarken, bugün açıktan açığa sab- te TKP'nin propagandasını yapıyorlar.Üstelik başka görüşteki insarlare da tahammüledemiyorlar. 


Patlamanın olduğu Parke ve Kereste Faùrikasının enkazı altından ölen ve yaralanan işçiler çıkartılırken 


Düzce'de bir kereste fabrikasında kazan patladı 


İdü 65 işçininde yaralandığı patlamada ölenlerden biri 
16 yaşından küçük çocuk işçi 


DÜZCE(ÖZEL) 


üzce'de kurulu Veysel Küçük Parke ve Kereste Fabrikasında 30 Mart Cuma günü meydana gelen kazan patlaması sonucu 5 işçi öldü, 5 işçi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 


Parke ve Kereste Fabrikasında meydana gelen kazada Cafer Tarakçı, Musafa Demirci, Sami 
Ediz ile soyadlarını öğrenemediğimiz Osman ve 
Yaşar adlı işçiler hayatlarını kaybettiler. Aynı kazada Hüseyin Bal, Nuri Beşli, Enver Aktem, Cemal Gündoğdu ve Arif Çelebi adlı işçiler çeşit yerlerinden yaralandılar, 


Kazadan sonra konuştuğumuz işçiler, isigortasız çalıştırıldıklarını ve 
ölen işçilerden birinin 16 
yaşında bile olmadığını" belirttiler. İşçiler ayrıca, patlayan kazanın eski ve bozuk olduğunu, (buna rağmen tamir edilip yeni- 


sık sık şunu söylüyorlar: "Burası Maden-İş'in işyeridir. Maden-İş'in görüşleri dışında görüşler savunulamaz.' 


"İGD'lilerin baskı ve saldırıları sırf bana yönelik değil. Başka arkadaşları da tehdit ediyorlar. 
Geçenlerde bir işçiyi 'Faşistir' diye tehdit ettiler. 


"İşçiler üzerinde bir de şunu uyguluyorlar: Mesela diğer işçilerin benle görüşmemeleri, konuşmamaları için baskı yapıyorlar, tecrit etmeye çalışıyorlar. Daha önce bir arkadaşa da aynı şekilde davranmışlar. 


“Bütün işçi arkadaşlarımı, İGD'lilerin baskı larından çekinmeden, görüşlerini düşüncelrini ser-, bestçe savunmaya çağırıyorum." 


Emateks 
Fabrikasında 


irade beyanı 


yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasından yapılan yazılı bir açıklamaya göre, İstanbul'da kurulu Emateks Yün İplik Fabrikasında yetkili sendiayı belirlemek için yapılan irade beyanını 


Tekstil Sendikası kazandı. 
Emateks işyerinde 


Teksif ile Tekstil Sendikaları arasında süren yetki uyuşmazlığı ile ilgili olarak İstanbul İş Mahkemesi irade beyanma gidilmesine karar vermişti. Yapılan oylama sonucu Tekstil 146, Teksif 6 oy aldı 


Türk liderler ne diyor? 


| 


um 


E.Ö: Rum tarafının sık sık gündeme getirdiği insan hakları ve esirler sorunu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bugün Türklerin elinde Rum esirler var mı? 

Durduran: Rum yöneticilerin, göçmenlerin evlerine dönememelerini ve bıraktıkları mallar üzerinde tasarruf haklarını kullanamamalarını insan haklarının sürekli ihlali olarak değerlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. 

Ancak bu tür maddi hakların Türk toplumunun yaşama hakkıyla çelişmemeleri halinde sürekli ihlalden bahsed r, Bu nedenle biz insan haklarının sürekli ihlali tezini bu olayda kabul etmiyoruz 

Örneğin Filistinlilerin haklarının sürekli ihlalinden bahsedilebilir. Ancak Kıbrıs" 'ta sorunun çözümü için çabalar sürdürülmektedir ve çözüm halinde haklar teslim edilecektir. 

Edindiğimiz bilgilere göre ise Rumlar- dan esir yoktur. Rum yöneticileri dış politikada bir araç olarak kullanmak için bu konuyu bilerek istismar etmedikleri inancındayız. Daha hala Rum esir bulundurmanın kimseye yararı yoktur. İnsan Hakları Komisyonuna sunulan rapor açıklandıktan sonra kayıp kişi olarak nitelendirdikleri kişilerin akıbetleri de aydınlığa kavuşacaktır. 

E.Ö: Sayın Durduran, Sayın Klerides her iki taraftaki tüm siyasi partilerin tem silcilerinin bir araya gelerek Kıbrıs soru- 


* 

"Ne Orta Doğu' yu daha rahat kontrol etmesi için ABD' ye yardımcı olmaya, ne de Güneye sarkan, nüfüz bölgeleri peşinde koşan Sovyetlerin sorunlarını çözmeye niyetliyiz. 

Tek amacımız Kıbrıs sorununu çözmektir" 


/AydınlıkE) 


O 


Toplumcu Kurtuluş 


Partisi Lideri Durduran”ın Kıbrıs'ta barış konusunda görüşleri 


“Sorunun iki toplum arasında çözülmesini istiyoruz” 


* 


"Kıbrıs sorununun uluslararası bir konferansta görüşülmesi isteğinde, Sovyetler Birliği'nin müdahale olanaklarını kurumlaştırma çabalarını görmek gerekir" 


* 


nuna çözüm bulmalarını önermişti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

Durduran: Biz bu tür temasları çok ya rarlı gördüğümüzü yıllar önce açıkladık Böyle bir olanak yaratılırsa kıvanç duya riz 

E.Ö: Kıbrıs'ta gerek Türk gerekse de Rum faşistlerinin çatışmaları arzulayan siyasetleri var. Örneğin Türk faşisileri Kıbrıs'ın tümünün alınmasını, hiçbir taviz verilmemesini istemektedirler. 

Ayrıca Kıbrıs'ın Kontrgerilla'nın mer kez üssü olduğu söylenmektedir. Sayın Durduran, partinizin bu konular hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Durduran: Bizim değerlendirmemize göre Türk faşistleri bile gülünç görünmemek. için Kıbrıs'ın tümünü almaktan bahsetmeye çekiniyorlar. Ancak, ödun değil özveri düzeyinde dahi olsa, yapılacak bazı değişikliklerle Kıbrıs sorununun federal bir devlet çerçevesinde çözülmesine fırsat vermemek için çaba harcamaktadırlar Kuşkumuz odur ki bu çabalarıyla yalnız Kıbrıs sorununu çıkmaza sokmaktan da öte, Ecevit hükümetini güç duruma sokacak bir planın pesindedirler. Açıkçası Kıbrıs sorununu Türkiye'nin iç politikasına da yansıtma gayreti içindedirler. 

Bu çabaları sürdürürken Türkiye'deki yandaşlarıyla da ilişki kurduklarından, daha rahat hareket edeceklerini düşündükleri adamız Türkiye'deki eylem alanlarıyla da bütünleştirmiş görünüyorlar. Yani, Türkiye'deki olayların her düzeydeki parçala- 


den çalıştırılmaya başlandığını söylediler. 


Çok sayıda kereste fabrikası ve atelyenin bulunduğu Düzce'de özellikle köylerden getirilen işçiler sigortasız, asgari ücretin altında düşük ücretlerle çalıştırılmaktadırlar. Kendileriyle konuştuğumuz işçiler, "Bu durumu herkesin bildiğini, Bölge Çalışma Müdürlüğünün bilmemesinin imkansız olduğunu" söylüyorlar ve durumlarıyla ilgilenilmesini istiyorlar. 


İLAN 


Sendikamız Londra Asfaltı Çobançeşme 
Fatih Cad No 9/2'de kurulu Test Kalite Giyim Sanayi A.Ş.' işyeri ile toplu İş sözleşmesi yapacaktı. 275 


sayılı yasanın 12/1 maddesi gereğince il- 


gili'ere duyurulur, a TEKSİF 
TÜRKİYE TEKSTİL 
ÖRME VE GİYİM 
SANAYİİ İŞÇİLERİ 
SENDİKASI 


(Basın: 2490 - 323) 


rıyla da bütünlük içerisindedirler. Sıkışan merkezin buraya taşınmış olması olasılığı da buradan kaynaklanmaktadır. 

Rum faşistleri ise zaten iktidarla bütünleşmiş olarak topluma egemen durumdadırlar, AKEL'i bile dümen sularında tutabilmektedirler. Darbecilerin temizlenmesi operasyonlarıyla tüm demekratik güçleri yeterince oyalama olanağı bularak egemenliklerini sürdürmektedirler. "Ulusal birlik içinde hareket etmeliyiz" paravanası ardında tüm güçleri denetim altında tutabilmektedirler, 

E.Ö: Rusya ve Rus yanlısı güçlerin faaliyetleri nelerdir? 

Durduran: Kıbrıs sorununu Rum yönetiminin sürekli olarak uluslararahlaştırma çabaları ve dünya politikası güden devletlerin çıkarlarından kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya çalışmaları adamızı her türlü müdahaleye açmış durumdadir 

Bundan yararlanan ABD ve yandaşları, müttefikleri olan Türkiye ve Yunanistan aracılığıyla zaten her an müdahale etmektedirler 

Rum yönetiminin buna eklediği Sovyetler Birliğinin müdahalesidir. 

Kıbrıs sorununun uluslararası bir koneransta görüşülmesi isteğinde Sovyetler Birliğinin müdahale olanaklarını kurumlaştırma çabalarını görmek gerekir. 

Ancak AKEL gibi partiler bu politikayı rahatlıkla savunamadılar. Çünkü dış politikada ulusal birlik isteyenlerin baskısı altındaydılar. Bu nedenle Sovyet yandaşları Kıbrıs sorununun uluslararası yanları- nın tartışılacağı bir konferans şeklinde, güya değişik bir slogan etrafında birleştiler 

Böylece dış politikada ulusal birlik isteyenlere "Kıbrıs sorununun uluslararası yanları yok mu? onların tartışılmasını öneriyoruz" deme olanağını elde ettiler. 

Aslında değisen bir şey yoktur. Çünkü, Rum yönetimi Kıbrıs sorununu zaten uluslararası bir hale getirmiştir. Bizse buna karşıyız ve sorunun iki toplum arasında çözülmesini istiyoruz. 

Ne Orta-Doğu'yu daha rahat kontrol etmesi için ABD'ye yardımcı olmaya, ne de Amerika'nın nüfuzunu kırarak güneye sarkan, nüfuz bölgeleri peşinde koşan Sovyetlerin sorunlarını çözmeye niyetliyiz 

Bizim tek amacımız Kıbrıs sorununu çözmektir. Çözüm önerilerimizin toplumların yararına ve anti emperyalist güçleri destekleyici nitelikte olduğuna inanmaktayız. 

E.Ö:Sayın Durduran verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürederiz. 


YARIN:"Demokratik Halk Partisi Lideri Nejat Konuk görüşlerini açıklıyor 


Kipriyanı, Kıbrıs'ın paylaşılmasına yol açacak bir çözümü benimsemeyeceklerini söyledi 


LEFKOŞE (AA) 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı ¡Spiros Kipriyanu,Kıbrıs konusunda ''ülkenin pay- 


laşılması sonucunu verecek bir çözümü hükümetin kabul etmeyeceğini" söyledi. 


Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemelerine 
15 yeni atama yapıldı 


ANKARA (THA) 
Ankara, Adana, Erzincan, Erzurum ve Elazığ Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine 15 yeni atama yapıldı. 

Dünkü Resmi Gazete'- de yayınlanan atama kararnamesine göre Hakim Albay Ergun Argon Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığına, Hakim Albay Vural Özenirler Ankara 


. Sıkıyönetim Mahkemesi 


Hakimliğine, Hakim Binbaşı Hikmet Günsan Ankara Sıkıyönetim Mahke-Boşalan belediye baskanlıkları için seçim 3 Haziranda yapılıyor 

ANKARA (AA) 

Yeni kurulan belediyelerin başkan ve üyelikleriyle, köy ve mahalle muhtarlıklarından 
30 Mart gününe kadar 
boşalanlar hakkındaki seçimin 3 Haziran Pazar günü yapılacağı bildiriliyor. 

Yüksek seçim kurulu aday olacakların 4 Mayıs günü saat 17'ye kadar doğrudan doğruya İlçe 
Seçim kuruluna başvurmaları gerektiğini açıkladı. 


mesi Hakimliğine, Hakim Yüzbaşı Sezai Aydınalp Ankara Sıkıyönetim Yardımcı Savcılığına, Hakim Üsteğmen Serdar Karapınar Ankara Sıkıyönetim Yardımcı Savcılığına, Hakim Albay Hikmet Hacımirzaoğlu Adana Sıkıyönetim Mahkemesi Hakimliğine, Hakim Binbaşı Erdem Kutgün Adana Sıkıyönetim Yardımcı Savcılığına, Hakim Yüzbaşı Faik Yıldız Adana Sıkıyönetim Yardımcı Savcılığına, Hakim 
Yüzbaşı Remzi Vural Erzincan Sıkıyönetim Savcı Yardımcılığına, Hakim Binbaşı Mahir Esenülkü Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi Hakimliğine, Hakim Yüzbaşı Hayri Öztan Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi Hakimliğine, Hakim Yüzbaşı Caner Seben Erzincan Sıkıyönetim Adli Müşavir Yardım cılığına, Hakim Binbaşı Taner Candamer Erzurum Sıkıyönetim Yardımcı Savcılığına, Hakim Yüzbaşı Haşim Güner Erzurum Sıkıyönetim Mahkemesi Hakimliğine, Hakim Albay Hüseyin Garip Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılıgına atandılar 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Bonn'da verdiği bir demeçte, Kıbrıs Rumlarının sorunu güçleştirdikleri yolundaki sözlerini dolaylı olarak cevaplayan Kipriyanu şunları söyledi: 


"Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturmak istemediğimiz izlenimi veren sözler, BM kararlarıyla da vurgulanan haklarımız ile Bağımsız Kıbrıs Devleti haklarını feda etmemiz anlamına geliyorsa, bunlara ancak kesin bir red yanıtı verebiliriz." 


Kıbrıs dramının 1974 
yılından bu yana sürdüğünü de ifade eden Kipriyanu, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını ve Kıbrıs sorununun çözümünü, taksimi getiren koşullarla değil, fakat BM kararlarına dayalı olmak koşulu ile istediklerini söyledi. 


NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri komutanı 


Oramiral Mario Bini Ankara'da 


ANKARA (AA) Bakanı Neşet Akmandor'la görüşecek 


NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mario Bini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu'nun resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. 

Oramiral Bini Ankara'da bulunduğu süre içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Milli Savunma 


Oramiral Bini,bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenecek olan bir brifinge de katılacak. 

Konuk Oramiral Ankara'dan sonra İzmir ve İstanbul'da Deniz Kuvvetlerine bağlı bazı birlik ve kuruluşlarda incelemelerde bulunacak. 

Oramiral Bini, 8 Nisan Pazar günü Türkiye'den ayrılacak. 


Z Nisan 1979 
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ÖĞRETİM ÜYELERİ 


ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCELERİ TA $$ 


> 


istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi 


DOÇ. DR. BÜLENT TANÖR: 


“Olayların nedeni fikirlerin zorla kabul ettirilmek istenmesidir” 


İSTANBUL(ÖZEL) 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Doçenti Bülent Tanör, öğrenim kurumlarında huzurun sağlanması ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: 

“Bugün öğrencilerin ölüm ya da yaralanma korkusu olmadan okullarına gidebilmeleri, görüşlerin ambargosuz serbestçe ifade edilebildiği bir ortamın sağlanması ile mümkündür. 
Böylebir ortamda kimin gerici, faşist fikirleri ve yöntemleri savunduğu ortaya çıkacaktır. Kimin öğretimi engellediği de... Dolayısıyla gerici fikir ve yöntemleri teşhir etmek ve bu fikirlerin etkisi altında olanlara doğruyu göstererek ikna etmek, benimsenecek yöntem olmalıdır. 


OLAYLARIN NEDENİ 
FİKİRLERİN ZOR YOLUYLA KABUL ETTİRİLMESİ 


1973 Dernekler Yasası ve bugün 
getirilen değişiklikler, öğrencinin derneklerde ya da öğretim kurumlatında siyasetle uğraşmamasını şart koşuyor. Bu yolla anarşi önlenir sanılıyor. Halbuki pratik görüş sahibi olmak ya da bunu öğretim kurumlarında savunmak olayların kaynağı değildir. Öğrencileri siyasetten uzaklaştıracak hiç bir güç yoktur. 

Olayların nedeni, politik görüş sahibi olmak değil, fikirlerini karşısındakine zorla kabul ettirmek istemektir. İster kendilerine sağcı diyenler olsun, ister kendilerinin devrimci olduklarını iddia edenler olsun bu yöntemi kullanmaktadır. Ancak kaba kuvvet, hotzotçuluk tekke çıkarları ile dernek ele geçirme, kendi görüşünden başkasına hayat hakkı tanımama özünde faşist yöntemlerdir. 
Özellikle bizim gibi yarı feodal ülkelerda bu yöntemler feodalizmden kaynaklanmaktadır. 


SİYASİ KAN DAVASI 
GENÇLİKTE DE 
SÜRDÜRÜLÜYOR 


Can güvenliği, öğrenim özgürlüğünün engellenmesinde kaynak okullar değildir. Kaynak derindedir. Türkiye'nin Kontrgerilla gibi bir me- 


selesi var, Işte canavarın başı da bu. 
Kontrgerilla, ırkçılığı, mezhep ayrığılını örgütlü bir şekilde körüklüyor. 
Anarşi Konirgerilladır. Siyasi kan davası gençlikte de sürdürülmekte ve gençlik birbirine düşürülmektedir. 
okullarımızdaki : olaylar işte bu siyasi kan davasının ürünleridir. 

Öğrenim özgürlüğü, can güvenliğinin sağlanması için büyük görev,devrimci gençliğe düşmektedir. Açıktır ki, öğrenci gençliğin menfaatleri ortaktır. Böyle bir ortamda ise öğrenciler siyasetten uzaklaşmaktadır. 

Polisiye tedbirler ise elbette derde deva değildir. Alınan önlemlerle öğrenciler okul içinde öldürülmüyor belki, ama okul kapısında gençler yine birbirini vuruyor. 

Sağcı görüşlerin yanısıra birde kendini devrimci ilan edenler var. 
Faşist okul basınca kötü, aynı şeyi kendileri yapınca" iyi diyenler. Böyle şey olur mu? Aynı yöntemleri kullanarak neyi ispatlayabilirsin ki? Faşistle, faşist ideolojinin etkisi altında kalanın arasındaki farkı gözetmek gerek. İşte devrimcilik budur. 


İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: 


Doğrudan savaşmayan 


o 
” Katili yakalama sorunu çözmez, arkasındaki örgütü bulmak gerekir” 
o 


ADANA(ÖZEL) 

İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş dün Adana Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı toplantıda doğrudan bir ülke ile savaşamayan bazı ülkelerin te- 


rörist örgütleri devreye sokarak savaştıklarını söyledi. 


Terör örgütlerinin dışardan kaynaklandığını 


Türk tekliflerini incelemek üzere 


AET Bakanlar 
Konseyi bugün toplanıyor 


HABER MERKEZİ 

AET Bakanlar Konseyi'nin bugün Brüksel'de toplanarak Türkiye'nin toplulukla ilişkilerini canlandırmak için sunduğu önerileri inceleyeceği bildirildi. 

Bilindiği gibi AET Bakanlar Konseyi,daha önce ce yaptığı toplantılarda yalnızca yükümlülüklerin dondurulması ile ilgili olan teklifi olumlu bularak kabul etmişti. Türki ye'nin tarım ürünleri ile ilgili teklifi, Fransa ve İtalya'nın Türk işçileri- ne serbest dolaşım ile ilgili teklifi ise Batı Almanya'nın itirazlarıyla karşılaşmıştı. 


MALIYE VE ULAŞTIRMA ESKİ BAKANI 


Ergenekon: "Devletten devlete kredi, 


Türkiye'nin ihtiyaçlarını 


m 
"Devletten devlete kredilerin ğ ANKARA (ÖZEL) 
sartları ağırdır, Eski Maliye ve Ulaşsiyasi pazarlık tırma Bakanı AP Bursa Milletvekili Doç. Yılmaz karşılığında Ergenekon hükümetin balı piyasa ekonomisi yapılır, şartlarına uygun yabancı ive'ni kaynak aramaya gitme- ki Türkiye nn diğini belirterek: "Devihtiyacı ekonomik letten devlete kredi ala i rak, devletlerin baskısıyşartlarla la sağlanacak kredilerin 


Türkiye'nin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını kar 


kredidir” 


Elazığ” da 15 Pol-Der üyesi polis geri hizmete alındı 


ELAZIĞ (ÖZEL) 

Son günlerde meydana gelen patlamalardan sonra Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle 


üye 


listesinden edildiği ve polisler içinde daha önce çeşitli yerlere sürülen POL - DER Yöne ticilerinin de bulunduğu 


türk Lisesi onündeki elektrik direklerine Dev Yol imzalı bir pankart asıldı. "Kızıldere son degil, Savaş devam edecek" 


tespit 


POL-DER üyesi polisler o belirtildi. MHP'li polis yazılı pankart polisler ta geri hizmetlere alındı. Jerin ise demokrat olarak rafından etkisiz hale ge 

29 Mart gününden tanman birçok kişiyi tirildi Şehrin en büyük 
itibaren polisler akşam gözaltına aldığı bildirildi. çarşısının tuvaletine saat 20.00'den sabah saatli bomba kondu 


saat 08.00'e kadar garnizonda bekletiliyorlar. 
Geri hizmete alınan 15 
kadar polisin POL - DER 


şitli 


faiz ödeyeceğiz 


Öte yandan sehrin çe yerlerine 

pankartlar asıldı gün öğle saatlerinde Ala 


Müezzinoğlu açıklama yaptı 


2022 yılına kadar 5 milyar dolar 


Bomba, Malatya'dan ge bombalı len uzmanlar tarafından Önceki 


getirildi. 


sadece istanbul’ da 


pallamadan tesirsiz hale. 


DISK, 1 Mayıs’ ı' 


Maliye Bakenı Ziya, Müezzinoğlu, pa.amızda- ki değer kaybı nedeniyle 
dış borçlarımız için 2022 
yılına kalan 5 milyon dolar faiz ödeneceğini söyledi 

Ankara AP Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun Millet Meclisi Başkanlğına verdiği soru öner gesini cevaplandıran Müezzinoğlu, tedavüldeki para miktarının 113 mil- 


yar 662 milyon lira olduğunu da açıkladı 


Türk lirasının 1975 y' 
lı içinde dolara göre vü? 
de 29.9 oranında devalii» edildiğini belirten Muez zinoğlu, Türkiye u s97; yil sonunda ana para olarak J 1 milyar tutarındaki dış borçlarının 
1978 yılı sonunda 15 
milyar dolara ulaştığını da sözlerine ekledi. 


kutlayacak 


İZMİR (AA) 

DİSK 3, Bölge Temsilcisi Saim Akbu'ut, 1 Mayis İşçi Bayramı'nın İz mir'de kullanacağı yolunda haberler çıktığını, bunun doğru olmadığını bildirdi. 

Akbului, i Mayıs Bayramının vu yıl da Taksim Alanında kutlanacağını, bunun dışında karar alınmadığını sözlerine ekledi. 


karşılamaz” 


şılayacağı ümit edildi. 
Halbuki devletten devlete verilebilecek kredilerin şartları oldukça ağırdır. 
Siyasi pazarlıklar karşılığında yapılır" dedi. 


Ergenekon haftalık 
Yankı dergisinin sorularını cevaplarken Türkiye nin ekonomik şartlarla alınacak krediye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ergenekon IMF'nin ikna edilebileceğini, ancak yaklaşımların yanlış olduğu- 


nu da belirterek şöyle konuştu 
“IMF ile bizim zama- 


nimizda da bir takım münakaşa ve müzakereler olmuştur. IMF'nin ortaya koyduğu reçeteler her zaman ve her yerde geçerli değildir. Ancak IMF, ülkenin hangi şartlarda ekonomik program hazırlayabileceği hususunda ikna edilebilirdi. 


“İthalatın o kısıldığını ihracat imkanlarının geliştirilmediğinimal darlığı meydana getiren bir politika izlendiğini, iç fiyatların yükselmesinin tahrik edildiğini söyleyen Ergenekon, "İçerde ve dışarda Türk parasının değerinin düşürüldüğü bir takım tatbikat yapıldıktan sonra devalüasyon ve benzeri muamele kaçınılmaz hale geliyor" dedi. 


KAYIP— Gaziantep Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, Aydınlık Gazetesinden aldığım "Gece Amirliği" kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

M.Emin KURÇEREN 


belirten lerdeki konuştu: 
"Bir ülke ile savaşmak 


istiyorsanız, sınırdan sa- 


Güneş şöyle 


ilişkileri 


vaş başlatmak gerekmez. O ülke içindeki lerde etnik ayrılıklardan, terör grupları vekaleten din farklılıklarından mez- bu savaşı yapabilirler. 
.Türkiye'de terör örgüt- 


lerinin hem başka ülke- maktadır." 


terör örgütleriyle ilişkisi vardır, hem de bazı ülkelerle doğrudan vardır. 
rör örgütleri çeşitli bölge- 


hep ayrılıklarından yararlanarak çatışmalar çıkar- 


Katili yakalamanın yetmeyeceğine değinen 
Hasan Fehmi Güneş sorunun ancak olayın arkasındaki örgütün ortaya çrkarılmasıyla (o çözülebileceğini belirtti ve "Doğan Öz'ün katili yakalandı. 
Katilin Doğan Öz ile hiç bir ilişkisi yok. Tanımı- 


Bu te- 


İNÖNÜ ZAFERİNİN 
58. YILDÖNÜMÜ 
TÖRENLERLE KUTLANDI 


HABER MERKEZİ 

İnönü Zaferinin 58.yıldönümü Eskişehir'in İnönü bucağında düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene Senato Başkanı Sırrı Atalay, Meclis Baş kanı Cahit Karakaş'ın yam sıra Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı. 

Korutürk, Eskişehir Valisine gönderdiği bir mesajla İnönü Zaferini kutladı. Korutürk mesajında, "Bu Zzaferler Türk askerinin şartlar ne olursa olsun vatana göz dikenleri nasıl ezip geçtiğinin eşsiz bir belgesidir"! dedi 

Ecevit ise masajında şunları belirt 


ti: “Ulusal bağımsızlığımız ve egeimenliğimizi kazanma yolunda ulusal tarihimizin en önemli noktalarından birini oluşturan 2.İnönü Zaferlerinin yıldönümünü ve İnönü zaferlevinin anıtının açılışını kutlarım. Bu anlamlı ve mutlu günde bağımsızlığımız ve egemenliğimiz uğruna bir özveriden kaçınmayan şehitlerimiz ve gazilerimizin değerli anılarına, katkılarına en derin şükran duygularımı, belirtirim." 

Înönü bucağında yapılan törenlerden sonra İnönü Zaferleri Anıtı da törenle açıldı 


bazı ülkeler terorist örgütleri devreye sokuyorlar 


yoi bile. Ona, "bu Doğan öz, öldüreceksin" dediler. Katil de öldürdü. Katilin yakalanması olayınbir halkası, Olayın arkasındaki örgütü çıkarmak gerekir. Olaylar ancak böyle önlenir" dedi. 
Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde küçük yaştaki çocukların suç aleti olarak kullanıldığını belirten Bakan, bu çocukların kime hizmet ettiklerini (o bilmediklerini, bu nedenle profesyonel katiller haline getirildiklerini belirtti. Bazı örgütlerin devlet otoritesi- nin ulaşamadığı yerlerde bu boşluktan yararlanarak faaliyet yürüttüklerini belirten bakan Ümraniye' 
de 5 kişinin öldürülmesini örnek olarak verdi. 
Daha sonra alınacak polisiye tedbirler hakkında bilgi veren Bakan, polislerin 657 sayılı devlet memurları kanunu- nun dışına çıkartılacağıni, poliste disiplinin sağlanacağını polis dernekleri yasasında. bu derneklerin suç işlemeyi önleyecek bazı değişiklik ler yapılacağını ve kimlik bildirme zorunluluğunun konacağını söyledi. 


Kontak kapatma eyleminden vazgeçilmesine rağmen, hükümetin 


aldığı önlemler sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) Esnaf ve Başbakanlık bir açık- 


lama yaparak "Türkiye 


Konfederasyonunun direnişten vazgeçme kararına 


rağmen hükümetin aldığı önlemlerin sürdürüldüğünü belirtti. 


Sanatkarlar 


Sranffurter Allgemeine Türkiye'de askeri bir darbenin olasılığı yoktur 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Almanya'nın büyük gazetelerinden 
Frankurt Algemeine 31 Mart 1979 
tarihli sayısında Türkiye'nin içinde bulunduğu son durumla ilgili bir haber yayınladı.. Gazetenin Atina muhabiri tarafından verilen haberde "Ankara, İstanbul veya İzmir gibi şehirlerde ev kadınları kocalarına geleneksel Türk kahvesini yapabilmek için kahveyi karaborsa almak zorundalar. Şekere yüzde 30, margarine yüzde 35, mazota yüzde 90 zam geldi. Bunlar Ecevit'in istikrar politikasının endişesi olarak doğdu" deniliyor. Haberde daha sonra Türkiye' deki Allende Ecevit tartışmasına deginilerek şunlar belirtiliyor: "Demirel ise son zamları 'Halkı soymak' olarak değerlendiriyor ve Ecevit'i Allende ile yanı kefeye koyarak sonunun aynı olacağını belirtiyor. Fakat bu değerlendirmeye iki faktör karşı çıkmakta. Birincisi Türkiye 1973 Şilisiyle, Ecevit'te Allende ile aynı değildir. 
Ecevit bir Marksist değil, hatta bazıları için yarım bir sosyal demokrathır. İkincisi ise Türkiye'nin batıya sırt çevirmeyeceğidir. ve Türkiye" de askeri bir darbenin olasılığı yoktur. Genel Kurmay Başkanı Evren'in komutasındaki ordununda siyasete 


karışmamaya bilhassa önem verdiği açıktır. 1960 ve 1971'deki gibi ordunun idareye el koyması gibi bir olasııkta Ecevit'in demokratik ilkelere dayandığı sürece yoktur. Sağ radikal Milliyetçi Hareket Partisinin Başkanı Türkeş'in elinde ise Halk Partisi hükümetine baş kaldıracak bir gücü bulunmamakta. İki sene Demirel ile yaptığı koalisyon hükümetinde Başbakan yardımcılığı yapan Türkeş kendisine (o 'demokrat' denmesine büyük değer vermektedir.' 


Haberde Türkiye'deki hükümetin önünde zorluklar belirtilerek şunlar söyleniyor: “Ecevit'in önünde duran en büyük problem ekonomi sorunudur. Türkiye'nin dış borcu her ay 60 
milyon dolar çoğalmaktadır. İçteki zorlukların üstesinden gelmek için şimdiki hükümet dışarıdan kredi olarak bir milyar dolar yardım bekemek- te Fakat Ecevit'in istikrar politikasında dış yardımlara değinilmemekte, halkın kemerleri sıkması söylenmektedir. İşçilerin ve memurların maaşlarına yüzde 70 zam veriliyor, ama iler- de fiyat arlışlarıyla maaş artışlarının terazide tutulmasının sorunu var. 
Şimdiye kadar fiyat artışları maaş artışlarını devamlı geçmekte idi. z 


Suudi Arabistan Maliye Bakanı, Salı günü Türkiye'ye geliyor 


ANKARA(AA)J 

Suudi Arabistan Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Şeyh Muhammed Ebulheyl 3 Nisan Salı günü Ankara'ya geliyor. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun konuğu olarak yurdumuza gelecek olan Suudi Arabistan Maliye Bakanı ve beraberindeki heyet ile Müezzinoğlu başkanlığındaki Türkiye heyeti arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin ge- 


liştirilmesi, (ekonomik ve mali ilişkilerin genişletilmesi konuları ele alınacak. 


Suudi Arabistan Maliye Bakanı Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'le görüşecek. Sil 

Konuk heyet 5 Nisan Perşembe günü yurdumuzdan ayrılacak. 


Açıklamada şöyle deniyor: 

"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlık Divanı tarafından yapılan, kuşkusuz yararlı olmuştur. 

"Hükümetimiz eylem kararının alındığı andan başlayarak şehir içi ve Şehirlerarası yolcu ve mal taşımacılığının aksama- dan yürütülmesi can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması için bütün önlemleri planlayıp gerekenleri önceden uygulamaya koymuştur. 

“Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlık Divanınca yapılan açıklamaya yurdun her yerinde uygulayacağına inanmakla birlikte uygulamada durum açıklık kazanıncaya kadar alınmış önlemler eksiksiz sürdürülecektir.” 


Türkiye-Irak 
1. Turizm Karma 


Komisyonu toplantısı başladı 


ANKARA (AA) 

Türkiye — Irak 7. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Ankara'da başladı. Turizm alanında işbirliği, ortak yatırımlar, uzman değişimi gibi konuların ele alınacağı toplantı iki gün sürecek. 

Türkiye — Irak Turizm karma Komisyonu Toplantısından sonra, Çarşamba günü üzerinde anlaşmaya varılan konularda bir protokol imzalanacak, Konuk heyet daha sonra Tutizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun tarafından xabul edilecek ve aynı şün Türkiye'den aynlazak. 

karma Komisyon toplantasına Turizm ve Tamtma Bakanlığı yetkililerinin yanısıra Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de katılıyor. 


Laçıkça 4 


Atatürk Lisesi 
Müdürü ve MHP 


Arkadaşımız Merih Çolakoğlu'nun Atatürk Lisesi Müdürü ile "can güvenliği, öğrenim özgürlüğü" konusunda görüşmesi Meclis'te söz konusu edilmiş, saldırı konusu olmuş. 

Kim saldırmış diye hemen merak etmeyin. 
Okullarda demokrasinin iki düşmanı TKP ile MHP olduğuna göre bunlardan biri, Ea Meclis'te TKP olmadığına göre, demek ki ikisini birden temsilen MHP saldırmış. 

MHP Milletvekili Nevzat Kösoğlu, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur aleyhindeki gensoru görüşmesinde çıkıyor. Bütün konuşmasında Atatürk Lisesi Müdürüne saldırıyor ve kürsüden aşağı iniyor. 

Peki, ne demiş bu Müdür? MHE'yi bu derece kızdıracak kadar neler söylemiş? 

Sanırsınız ki, Lisede MHP'nin varlığını sarsan birşeyler söylemiş. 

Ne gezer. 

Atatürk Lisesinde MHP diye birşey yok. 

Müdür Vecihi Timuroğlu kendine "Solcu" diyen faşistlerle, solun sahtesiyle başa çıkma çabasında. 


Hoca'nın , Nevzat (o Kösoğlu'nu çok kızdıran bazı sözlerini tekrar hatırlatalım: 


"Kurtarılmış bölge hikayeleri vardır Türkiye'de. Uydurulmuş şeylerdir. Kurtarılmış okul diye birşey olamaz. Ben devletin okulunu işletiyorum. Burada demokrat bir yönetim sağlarım.” 

“Benim hakkımda faşist diye bildiri yayınladı bunlar. Kendi düşüncesinden olmayan herkese faşist diyorlar." y 

"İkide bir forum var in aşağıya, ikide bir dersleri boykot, bilmem ne. Biz bunu yaptırmadık. Türkiye'de bugün öğrenci sorunlarından ileri gelen boykotlar falan diye birşey yok. Örneğin bir Disiplin Yönetmeliği çıktı. Bunun için yapsalardı ya. Hiç kimse bunun için bir, tutum koymadı. Çok uyduruk laflarla dışarı, | dan karar veriliyor boykotlara." 

“Zorbalıkların ve yanlışlıkların üzerine kesin tavırlarla gittiniz mi çocukların birbirinden alıp veremeyeceği birşey yok. Ben burada bir anket yaptım. Bütün fraksiyonların toplamı yüzde 
13 çıktı. Devrimci eylem yapıyorum, boykot 
yapıyorum diyenler yüzde 13. Dışardaki kaynakla öğrenci arasındaki göbek bağını kestinmi bu iş biter... 

İşte MHP'li Nevzat Kösoğlu'na batan laflar bunlar. 

Bir Hoca, bir okul idarecisi okulunda öğrenim özgürlüğünü, herkesin okuyabilmesini sağlamak için mücadele ediyor. Hem de sahte solcuların başı bozukluğunu dizginlemeye çalışıyor. MHP tarafından saldırıya uğruyor. 

Bu ne garipliktir demeyin. Bir kere MHP, okullarda öğrenim özgürlüğünün sağlanmasın- dan son derece rahatsız olan bir partidir. 

İkincisi, söz konusu okul, Ankara Atatürk Lisesi, MHP'nin eskiden cinayet yuvalarından biri olarak kullandığı bir okuldur. 

Doğan Öz cinayeti burada planlanmıştır, katil İbrahim Çiftçi bu okuldaki faşist örgütün adamıdır. 

Ankara'daki birçok cinayet bu okuldan yönlendirilmiştir. 

ASİS Genel Başkanı Cenan Bıçıkçı bu okulun önünde bıçaklanmıştır. 

Devrimci, yurtsever öğrenciler bu okulun etüd odasında faşistler tarafından çeşitli işkencelere tabi tutulmuşlardır. 

Bu okulun MC dönemindeki müdürleri komandolara silah eğitimleri yaptırmış, çeşitli eylemlere sevketmiştir. 

Nevzat OKösoğlu'nun. birinci rahatsızlığı, böyle bir üssü kaybetmekten ileri geliyor. İkinci rahatsızlığı ise bu okula yeniden sızmalarını sağlayacak olan sahte solcu kargaşalığa karşı mücadele edilmesinden. 

Bu örneği dikkatle inceleyin değerli okurlar. 

MHP, okulların cinayet yuvası olabilmesi için nasıl çabalıyor. 

Ve bu iş için sol'un sahtesinden nasıl medet umuyor. 


Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı 


Orhan Yılmaz, 
Belediye Gelirleri 


Yasasının hemen çıkarılmasını istedi 


TKABZON (ÖZEL) 

Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı Orhan Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Belediye Gelirleri Yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi. 

Orhan Yılmaz konuşmasında şu görüşlere yer verdi: 

"Son yapılan zamlarla belediyeler son derece zor duruma düştü. Hizmetler pahalandı. Geçmişte bir parke taşı yerine;5 liraya yerleştirilirken bugün 15 liraya yerleştiriliyor. Bu durum gözönüne alınarak Belediye Gelirler Yasası en kısa zamanda Mecliste görüşülüp uygulamaya geçirilmelidir." 

TANSA projesinin de uygulamaya konmasını isteyen Yılmaz, Karadeniz Bölgesinin turizm açısından değerlendirildiğinde önemli bir döviz kaynağı olabileceğini belirterek Bakanlığın bu konuyla yakından ilgilenmesi gerektiğini savundu. 


Z Nisan 1979 


Televizyonda Nisan han Aksoy'un yönettiayı süresince yerli, film ği Hülya Koçyiğit'in ler içinde sıradan ve oynadığı konusunu başrastgele bir biçimde se- ka filmlerden anımsaçilen üç film izleyece- (o yabileceğimiz ve "'aca- 


giz. ba görmüşmüydüm" di- 
—m umumun. (yerek oseyredeceğimiz ir film. 

10 Nisan Salı (o birim 
ekl lekl Slş 
“DERT BENDE" Or- 23 Nisan Salı han Elmas'ın yönettiği Türkan Şoray ve Murat "DAG BAŞINI DU-Soydan'ın oynadıkları MAN ALMIŞ" Memsıradan bir Yeşilçam fil- duh Ün'ün yönetmenli- mi. ğini yaptığı, Nebahat 


Çehre ve Orhan Günşrray'n oynadığı Kurtuluş Savaşını konu edinen bir yapım. 


17 Nisan Salı 


"Kezban Paris'te” Or- 


Qrde gelecek hafta 


3 Nisan SALI 


18.35— FLANDERLERİN KÖPEĞİ 19.00- KOKULTAR ARASI BÍLGİ YARIŞ-ASI 


* Menemen Kubilay | İlkokulu Zübeyde Hanım İlkokulu yarışacak. 
19,30- ANADOLU'YA 

* Filiz Ozankaya, Parlar Yazan ve Halil Eroğlu'nun birlikte hazırladıkları program Sıvas Şarkışla sergisini tanıtan filmle başlıyor. Sonra "Tarım İşletmelerinde Defter Tutma Yükümlülüğü" konulu bir söyleşi var, Sivas halk oyunlarıyla devam edecek olan program Kadın Ana'nın beşinci bölümü ile sona erecek, 21.15— BEŞ DAKİKA 

* Ülkemizin önemli konusu işlenecek, 


21.20— ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER 


ile Bergama 


sorunlarından olan vergi 


* Suha Arın'ın "Likya'nın Sönmeyen Ateşi" filminin birinci bölümü sunulacak, 22.10— TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: 


* Başrollerini Türkan Şoray - Murat Soydan'ın paylaştıkları "Dert Bende" adlı film yayınlanacak. 


4 Nisan ÇARŞAMBA 
18.35— ARI MAYA 
19.00- ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: 

* Mayk Mulligin ve Buharlı Greyder'i adl çizgi öykü verilecek. Ayrca okul öncesi çocuklara baharın geldiği müjdelenerek saksıya sebze ve çiçek eki- mi anlatılıyor. 

19.30— TÜRK HALK MÜZİĞİ 

* İzzet Altınmeşe söyleyecek 20.00— BİR KONU BİR KONUK: 

* Jülide Gülizar'ın sunduğu programa konuk olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Nuşin Ayiter katılacak. Konu: Kat mülkiyeti, 

21.20— SABAHATTİN ALİ: 

* Sabahattin Ali'nin 31. ölüm yıldönümü nedeniyle yazarın tanıtıldığı bir program, Aziz Nesin, Asım Bezirci, Atilla Özkirimh, Filiz Ali, Aliye Al katılıyorlar. $ 
21.50— ÇARŞAMBA GECESİ 22.35- AŞK GEMİSİ 


5 Nisan PERŞEMBE 


18,35— SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 19,00—-BLOK-FLÜT ÖĞRENİYORUZ 20.00— SÖYLEŞİ 

* Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar'ın söyleşeceği dizinin 6. programı "Gerçek Borç” adını taşıyor. 
Vergi sorunları konu ediliyor. 
21.15-SOHBET 
21.35— GÖÇMENLER 

* Howard Fast'ın romanından uyarlanan Sürekli filmin üçüncü bölümü yayınlanacak. ; 


22.20-- HABER PROGRAM 


6 Nisan CUMA 
18.35-MARKO 
19.00— DOĞA BELGESELİ: 

* Hayvanların bilinmeyen yönleri adını taşıyan belgeselin "Başka Gezegenlerde Hayat" adlı bölümü yayınlanacak, Bu bölümde evren ve insana ait yeni bulgular, en tutucu bilim adamlarını bile başka dünyaların varlığını düşürmeye zorlayan, olüp olmadığını tam olarak bilemediğimiz bizimki gibi dünyalar varmıdır sorularına cevap arayan araştırmalar yer alıyor. 
21.15— MİNİK KONSER 
21.20— ÜLKELER YARI İN 22.10- TELEVİZYONDA SİNEMA 


* Christopher Isherwood'un 1939'da yazdığı İkinci Dünya Savaşı öncesi Berlin'ini anlatan romanından uyarlanan "KABARE" filmi yayınlanacak. Yönetmenliğini Bob Fosse'un yaptıgı filmde başrolleri Liza Minelli, Michael York, Helmut Grien ve Joel Gray pay- 


“Tisan CUMARTESİ 
17.05— EVDEKİ DOKTOR 


* “Geç mi Kaldın" adlı beşinci bölümü yayınlana- 


çak. 

17.30— FİLİPPER 
18.00- ÇOCUK 
18.30—AFRİKA: 

* Dizinin beşinci ve son bölümü yayınlanacak. Albertio Moravia'nın Orta Afrika'ya Yaptığı gezinin iz- 
“knimleri ve buradaki göçebeliğin nedenleri ele alnıyor. 

21.15— BEŞ DAKIKA í * “Haciz” adh müsrif bir aileyi canlandıran bir Oyun yer alıyor. ý 
21.20- GURBET SANCISI: 

© Yerli bir dizi. İlk bölümü yayınlanacak. 

22.20— İLDEN İLE 
; * Programda Urfa ili tanıtılacak. 
 23.00— BARETTA 


8 Nisan PAZAR, 
11.00— TATİL SİNEMASI: 


* Yönetmenliğini Woody Allen'in yaptığı" "Al Parayı Kaç Git" adlı film yayınlanacak. Jonet Margolin ve Woody Allen başrolleri paylaşıyorlar, 

14.30— KONUT —ı 

14.50—-TANIŞIN KONUŞUN YAZIŞIN 17.00—SPOR DÜNYASI 

19.10— SİYAH İNCİ 

20.00— TATLI KAHRAMANLAR : 


21.15— BEŞ DAKİKA: 


* Cahit Şener'in sunduğu programda trafik kazalarının ekonomik nedenleri üzerinde durulacak. 


21.25—SON FİRAVUN 22.10-PARİS'TE YAŞAYAN TÜRK SANAT-ÇILARI: 


* Abidin Dino ve Güzin Dino ile yaşantıları üzerine görüşme var. i : 


22.35- BİR KONSER' 


Nisan ayındaki bu yerli fiim seçimindeki rastgelecilik ve tekdüzelik sürerken Cuma ve 
Pazar günleri sergilenen yabancı filmler içinde önemli yapımların yer aldığını görüyoruz. 


6 Nisan Cuma 


"KABARE" (Goodbye to Berlin) Senaryosunu 
Joe Masterof'un Christopher (o İsherwood'un aynı adlı romanından hazırladığı yönetmen 
Bob Fosse'un ünlü ya- 


oyuncu Uskar'ını almış- 


pıtı ekrana geliyor. Ül- tı, 

kemizde e 

1973 yıl Nisan;Mayıs 

ayları Eid büyük bir 8 Nisan Pazar _ Nisan Pazar seyirci kitlesinin ilgisi- "ŞAŞKIN GANGSni çeken Nazi düşünce- pR“ Woody Allen'in sinin geliştiği 1931 yılı- Şikago gangsterlerini nın Berlinini anlatan o picveden 1930 yılları 


müzikal, ilgiyle izlenebi- Amerika sını esprili bir 


lir. Müziklerini John i ; 

5 dille aktaran seyre de- 
Kander'in yaptığı Ka- i bare'de Liza Minelli, ger bir yapım. 


Michael York, Helmut 
Griem, Marissa Beren- son oynuyorlar. Liza Minelli bu filmde üstlendiği Sally Bowles rolüyle bütün eleştirmenlere "Bir yıldız doğdu" dedirtmiş ve gerek sesi gerek oyunculuğuyla kendini kabul ettirmişti. Kabare sunucusu rolünü üstlenen ve film sırasınca yüzü maskeli görünen oyuncu Joel Grey bu filmdeki üstün oyunuyla en iyi yardımcı 


13 Nisan Cuma 


"ATLARI DA VU-RURLAR"'(They Shoot 
Horses, Dont Dhey) 
Yönetmen Sydney Pollack'ın bu ünlü filmi Nisan ayı içinde TV'de gösterilecek filmlerinin belki de en iyisi. Jane Fonda, Michael Sarrazin ve Red Buttons' 
un yanı sıra bu filmdeki takdimci rolüyle en iyi yardımcı oyun- 


va 


KABARE >... 


LIZA MINELLI - MICHAEL YORK 7/7 yönetmen BOB FOSSE müzik JOHN KANDER sinevizyon 


TE) 


"Atları da vururlar "dan bir sahne 


cu Oskar'ını alan Gig 
Young filmin önemli rollerini üstleniyorlar. 
Amerika'daki bunalım yıllarında para kazanmak amacıyla organize edilen bir dans maratonuna katılan yoksul insanların yaşamı konu ediliyor. Film seyredenlerin unutamayacağı görüntü ve sahneleri geti- 


riyor. Kısaca mutlak seyredilmeli, 
15 Nisan Pazar 


"İNTİHAR KAÇIŞI" 
Robert Aldrich'in yönetmenliğini yaptığı İkinci Dünya Savaşını ele alan film sıradan bir savaş filmi olmaktan öteye gidemiyor. 


20 Nisan Cuma 


"BULUŞMA" David Lean'ın yönetmenliğini yaptığı otuz yıl öncesinin ünlü bir aşk filmi ekrana geliyor. 
Dönemi içinde başarılı olarak nitelendirilen bu eski filmin bugünlerde izlenmesiyle aynı kanryı doğuracağı söylenemez. 


22 Nisan Pazar 
"AYDAKI ADAM" Ifsanoğlunun aya gitme çabasını güldürü diliyle aktaran bir İngiliz filmi. 


Basil Deardon'un yönetmenliğini yaptığı film vakit geçirmek 


amacıyla seyredilebilir. 


27 Nisan Cuma 


"BAHAR VE ŞARAP" Başrollerini James Ma- son ve Susan George' 
nin paylaştıkları bir melodram ekrana geliyor. 


29 Nisan Pazar 


"DOLANDIRICILAR 
KRALI" Bernard Girad' 
ın yönettiği bir güldürü filmi ekrana geliyor. James Goburn'un oynadığı film sosyete kadınlarını dolandıran bir sabikalıyı konu ediyor. Rahatça izlenen bir güldürü filmi. 


"LİKYA'NIN SÖNMEYEN ATEŞİ"'nin çekim çalışmaları 


“Likya'nın Sönmeyen Ateşi” 


Yönetmen Süha Arın”ın en son yapıtı, renkli bir belgesel 


Geçtiğimiz yıllarda Antalya Film Şenliği Belgesel Filmler Yarışması dalın- da "Altın Portakal" ödüllerini üst üste iki kez; geçen yıl yine bir belgesel çalışması ile Sedat Simavi Vakfı Büyük Ödülünü; ve bu yıl da Kültür Bakanlığı Kısa Film Yarışmasında "Tahtacı Fatma" filmi ile birincilik ä nü kazanan Yönetmen Suha Arm' ın en son yapıtı, "Likya'nın Sönmeyen Ateşi" adını taşıyor. 

"Anadolu OUygarlıklarından İzler" adlı bir dizinin dördüncüsü olan "Likya' nın Sönmeyen Ateşi", 30'ar dakikalık iki bölümden oluşuyor. 

"Likya'nın Sönmeyen Ateşi" bu defa, Anadolu insanının uygarlık üretiminde bir başka durak olan Likya Uygarlığını yansıtıyor. Gerçekten de, Likya Uygarlığı, tarihsel sürekliliğini Anadolu insanının bağımsızlık direncin- de bulan bir "ateş". Bir anlamda, görkemli ve sönmeyen, söndürülemeyen bir 


de üstlendi. 


yor. 


Bölümü 


4 Nisan 


"Likya'nın Sönmeyen Ateşi", yine Anadolumuzun uygarlık zenginliklerini konu alarak ve renkli olarak hazırlandı. 
Filmin çekimi sırasında, Antalya ile Fethiye arasında kalan Likya bölgesi, iki ayrı mevsimde ve titiz bir çalışma anlayışı ile adım-adım tarandı; bu konuda uzmanlaşmış bilim adamlarının 


sındaki 


görüşlerinden yararlanıldı. 

"Likya'nın Söhmeyen Ateşi" belgeselinin yapım-yönetim yardımcılıklarını Nesli Çölgeçen, Cemal Karman, Kemal Sevimli ve Yalçın Yelence yaptı. Nesli Çölgeçen ayrıca kameramanlık görevini 


Konu araştırmasını Ahmet Tolungüç' ün gerçekleştirdiği müziği ise, genç ve yetenekli bestecilerimizden Turgay Erdener'in imzasını taşı- 


"Likya'nın Sönmeyen Ateşi"'nin 1. 
3 Nisan 
haberlerden sonra, 2. Bölümü de 10 
Nisan 1979 Salı akşamı yine aynı saatte TRT televizyonunda yayınlanacak. 


Harbiye Konak Sinemasında İstanbul Özel Gösterisi ve 7 Nisan 1979 Cumartesi günü de Bahçelievler Arı Sinemasında Ankara Özel Gösterisi yapılacak olan "Likya'nın Sönmeyen Ateşi” 5 Nisan Perşembe gecesi Harbiye Konak Sinema- 
“açık gösteri" 
halkına; 8 Nisan 1979 Pazar günü de Kavaklıdere Akün Sinemasındaki "açık gösteri" ile Ankara halkına sunulacak. 

"Likya'nın Sönmeyen Ateşi"'nin diğer kentlerimizdeki "halka açık" tarihleri ise, daha sonra belirlenecek. 


belgeselin özgün 


197? Salı akşamı 


1979 Çarşamba gecesi 


ile İstanbul 


NA NN 


Maç başladığı gibi bitti Türkiye:0-B.Almanya: 0 


TÜRKİYE: Şenol, Turgay, Necati, Fatih, Cem ,Sedat HI, Engin, Erhan Önal, Necdet, Cemil, B Mustafa. 


B.ALMANYA: Burdenski, Kaltz, Stielike, Bonhof, Dietz, Culmann, Zimmermann, Hansi Müller, Borchers, Topp Müller, R umenigge. 
—————————— 


Karşılaşma çok sayıda seyirci önünde başladı. İlk dakikalarda Milli Takım ve B.Alman Takımı birbirleri“ ni yoklamaya çalıştılar.Takımımız Malta maçına 0- ranla daha mücadeleci bir görünüm sergilerken, B. 
Almanya sanıldığı gibi oyun çıkaramadı. Hatta takımımız zaman zaman yaptığı ataklarla kalesi önünde gol 


Alman tehlikeli 


pozisyonları yarattı. 


Uzun bir aradan sonra 
Milli Takımda yer alan Cemil ise bireysel oyunuyla başarılıydı. Ancak kollek- 


tif oyunun çok zayıf olması, ele geçen fırsatların iyi değerlendirilmemesine neden oldu. 

k Takımımız ileride B.Mustafa. æ Cemil üzerinden atak geliştirirken genç oyuncu Necdet'e yeterince pas gelmedi, Aynca Alman savunması: karşısında Milli Takım top çıkarmada oldukça güçlük çekti. 


Alman Milli Takımının 
Dünya Kupasından bu yana oldukça güç kaybetmiş olduğu gözlendi. 


Zevksiz geçen karşılaşmanın ilk dakikalarında Almanya, Türk Milli Takımına oranla daha hızlıydı. 
Ancak yaptığı hücumlar sonuçsuz kalınca Türkiye Milli Takımı bu fırsatları değerlendirmeye çalıştı. 


Kaleci Şenol ise saha nın en iyi oyuncusuydu Alman Milli Takımının tehlikeli şutlarını başarılı bir şekilde kurtardı ve puan topladı. 


16. dakikada Borchers'- in basına Zimmerman gü- 


zel vurdu, ancak Şenol bu topu uçarak kurtardı. 45. 
dakikada ceza sahasına dalan Necdet topu ayağından kaçırınca Alman Milli Takımı tehlikeyi kornerle önledi. 

İlk devre karşılıklı akınlar, hedefe varmayan şutlar ve paslarla 00 sona erdi. 


İkinci devrede ise birinci devrede sergilenen oyunun hemen hemen aynısını izledik. 


Cemil birkaç atak geliştirdi ama Alman kalesi önünde Milli Takımdan hiç 


bir oyuncu bulunmadığı için bu ataklar avutla yada komerle sonuçlandı. 


Oyunun sonuna yakla-Şılmasına rağmen sonuçta hiç bir değişiklik olmadı. 
Bir ara Alman Milli Takımı oyunu hızlandırdı ve gol fırsatları yakalamaya çalışt, Bu ataklar karşısında 


savunma adamlarımız görevlerini yerine getiremezken, kaleci Şenol başarık kurtarışlarıyla gelen topları çıkardı. 


Maç son dakikalarda hızlandıysada her iki takımda birbirlerine galibiyet sağlayamadılar. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Kısa- 


cası maç başladığı gibi zevksiz bir şekilde sona erdi. 


Voleybol 


2. Küme maçlarında amatörce mücadele vardı 


Voleybol ikinci küme maçlarına dün yapılan üç 


karşılaşmayla devam edildi. 


Karşılaşmalarda Pertevniyal Yeldeğirmeni'ni 3-0 Paşabahçe Emirgan'ı 3-0 Sarıyer'de Yıldırım'ı aynı sonuçla 3-0 yendilerLigde iddialı Paşabahçe,Emirgan'ı yenerken zorlanmadı. Emirgan'lı voleybolcuların maç 


esnasında morallerinin 


çabuk bozulması, 


takımın 


oyun disiplininin 1Y! olmaması sonucu etkiledi. 
Aynı şekilde Sarıyer de Yıldırım karşısında rahat 


başladığı maçı rahat bitirip 


alkış topladı. Güçsüz 


Yeldeğirmeni ise Pertevniyal karşısında zaman zaman iyi hareketler gösterdi ama bu sonucu etkilemedi. 
Bu sonuçların yanısıra, karşılaşmalara olan ilgi çok 


azdı. 


KAZANDI 


Yarışmada dereceye giren ilk üç atlet... 


Dün Boğaz Köprüsünün gişelerinden 700 metre geride başlayan Asya-Avru- 


Basketbol Milli Takımı ! 
bugün kampa giriyor 


ANKARA (ÖZEL) 
11—15 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 21. Avrupa Şampiyonası Grup 


Eleme Maçlarına katılacak Basketbol A Milli Takımımızın aday kadrosu bugün İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde kampa alınıyor. 
Rüştü Yüce ve Önder Okan tarafından hazırlanan kadroda şu basketbolcular bulunuyor. 
Doğan, Mehmet, Aytek (Efes Pilsen), Necati 


(Eczacıbaşı), Nadir, Şadi (Karşıyaka), 


Erman 


(Beşiktaş), Zeki, Cihangir (Tofaş SAS), Serdar 


(M. Yenişehir). 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


ASYA- AVRUPA MARATONUNU SAYLAN 


pa maratonunu Zonguldak bölgesinden 2.35.39 ile Hasan Saylan kazandı. 

Yarışmada Alman atletlerinin yaş ortalaması 50'nin üzerindeyken, Türk atletlerinin yaş ortalaması oldukça gençti, 

Maraton koşusunda elde edilen sonuçlar şöyle: 

10 kilometre: Ali Çelik 
(Zonguldak) 32.45.6,2-Haluk Sarci (İstanbul) 33.11.8, 3ihan Erkan 33.35.6 

15 kilometre yürüyüş: 1- 
Erbil özlem (İstanbul) 1.29. 
54, Z-Alaattin Arslanoğlu (İstanbul) 1.42.10,3-Seyfettin İşçan (İstanbul) 1.44.06 

20 kilometre: 1-Yaşar Erboz (Erzincan) 1.14.19.6,2- Kadem Elmaoğlu (İstanbul) 1.14.55,3-Nimet Gürmaç (Aydın) 1.16.40 42.195 
met... maraton: I-Hasan Saylan (Zonguldak) 2.35.39.6, 2-Turgay Oğuz (Zonguldak) 2.42.B,3-Ahmet Ünal (İstanbul) 2.43.10 


RENATE HAPLARI İÇMEYİNCE BÜTÜN HAKLARINI KAYBETTİ 


© Spor uzmanları hapların, erkek hormonlarını güçlendirici anabolika türünden bir ilaç olduğunu saptadılar 


SPOR SERVİSİ 
Renate Neufeld anlat- 


maya devam ediyor: 

"Spor okulunda, bütün kızlarda olduğu gibi bende regl olmamaya 


başladım. Üst dudağım- da hafif bıyık çıkmaya başladı. Bize masaj yapan kadın Angelika, 'Sen de onlardan içmeye başladın” dedi. 

Nisan 1977'de 1980 
Olimpiyatları için Renate kampa alınır." Fakat içini bir korku sarmıştır. 
“Artık kız olmaktan çıkıyor muyum, çocuğum olmayacak mi?" Korku sonucu hapları bazen almaya başlar. Dışarıda doktora da danışama- 


makta ve ne olacağı ko- 


nusunda bilgi alamamaktadır. Kulüp Doktoru Bayan Dr. Kögler ise kaçamak cevaplar verir. 
Ses kısıklığını üşütmekle, kas ağrısını ise kas kramp! ile izah eder. 


Renate hapları içmemeye, saklamaya başlar. 
Antrenörleri Klann çok geçmeden hapları içip içmediğini sorar. Renate bu sefer hormon haplarından almamaya kararlı olduğunu söyler. 
Bundan sonrada baskı başlar. Renate ilk olarak, daha önce gönderildiği Prag'daki yarışmaya gidecek sporcular listesinden silinir. 160 marklık öğrenim kredisini kaybe- 


der. Okulun parti yönetimi baskı yapmaya başlar: "Partiye aday üyeliğiyle, gösterdiği bu sorumsuzluk bağdaşmamaktadır. Her tedbire uyacağına dair verdiği sözü tutmamaktadır." 


Antrenörü ise kendisine "Sahip olduğun çok iyi diplomanın sana hiç bir faydası yoktur, yakında bir fabrikada çalışma- ya başlayacaksın" der. 
Renate kulüp psikoloğuna gönderilir. Fakat Renate, hormon hapları alması konusunda psikologların yaptıkları telkinlere kulak asmaz. 


Renate yazın bir Bulgar TV muhabiriyle tanışır. Fakat birkaç hafta sonra sabah saat altıda gizli servisten iki polis evinden kendisini alıp götürürler. Sorguya çekerler: "Niçin partiye girmek istemiyorsun, niçin ilaçları almıyorsun vs." Bulgar Spassov da polisler tarafından sorguya çekilmek istenir. 

Renate Neufeld'in 
Doğu Almanya'daki geleceği sona ermiştir. Bir arabayla batıya kaçma- dan önce, Spassov ona hapları beraberinde almasını tavsiye eder. 

Uluslararası doping uzmanı Prof. Manfred Donike, Renate'nin getirdiği hapları ince- 


ledikten sonra, bunların anabolika türünde ilaçlar olduğunu görür. Erkek hormonlarını kuvvetlendiren anabolika kasları güçlendirmekte, ancak ciğer tümörüne yol açmaktadır. 


1977 Finlandıya Avrupa Şampiyonasında, 
Doğu Alman gülle atıcısı İlona Slupianek bu ilaçtan aldığı ve doping 


yaptığı tespit edildiği için yarışmalardan atılmıştı. 

Renate batıya kaçtıktan sonra Bulgarla evlenir. Doğu Almanya'da kalan ailesine baskı yapılmaması için uzun zaman konuşmaz. Ancak buna rağmen İngilizce öğret. 
menliği yapan babası işten atılır. 


—BİTTİ— 


? Nisan 19/9 yd. 


Ziraat Bankası Tütün Çiftlik 


(Baştarafı 1. Sayfada) arşılaştıkları polis ekibi le çatışmaya girişerek, 
: polis ile 2 bekçiyi yaalayarak kaçtılar. 


Edinilen bilgilere göre, .olis giysili beş kişi dün Tütünçiftliğe geldi. Soy- 
.unculardan üçü, veznelar Necati Alpan'ın, ikisi le muhasebeci Fikret ?ehlivanlı'nın evine gele- k arama yapacaklarını ylediler ve evlere girlikten sonra veznedar ile nuhasebeciyi aileleri ile virlikte bağladılar. Evlerjen anahtarları alan soyzuncular bankayı açmaya çalışırlarken polisler tarafından görüldüler. Soyguncuların, polisin dur ihtarına Silahla karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada 4 polis ile iki bekçi yaralandı. 


Olaydan sonra yapılan aramalarda soyguncuların kullandıkları minibüs sağ ön lastiği patlamış olarak bulundu. 


BURSA'DA 


Kemerçeşme Mahallesinde dün sabaha karşı duvarlara yazılan sloganları silen bir gruba ateş açıldı. Olayda Ziya De- 


mir, Kazım Arlıkçı ve Zeynel Berkol adlı gençler yaralanarak 


Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 


Öte yandan Tıp Fakültesi ve Namazgah Mahallelerinde asılan bombalı pankartlar, görevliler tarafından indirilerek tesirsiz hale getirildiler. 


İSTANBUL'DA 


Elmadağ Cumhuriyet Caddesinde bulunan İsrail Havayolları bürosuna dün sabaha karşı Saat 
02.00 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu büroda hasar meydana geldi. Patlayıcı madde atan kişilerin olaydan sonra bir oto ile kaçtıkları bildirildi. 
© Şehremini Melek Hatun Mahallesinde üç kişi Rıfat Erdoğan'ın işyerini silah tehdidi ile soydular, İşyerinden 75.305 lira alan soyguncular ateş açarak kaçtılar. 


kavramı anlatılıyor. 
19.00 EVİMİZ 


yınlanacak. 
19.30 SPOR 
20.30 HABERLER 


tartışılacak. 
22.35 VAKIF 


23.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış,Program ve 

kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Kadın Dünyası 

10.00 Kısa Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 Öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 


TRT2 


08.00 Açılış ve Progra n 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların:Í çinden 

09.30 Baksen Günaydın" 
dan Türküler 

09.45 Müzik Sözlüğü 

10.15 Semra Ersoylu'dan Şarkılar 

10.30 Bizim Suçu ki 

10.50 Türküler ve Oyun Havaları 

11.10 Şarkılar 

11.30 Yarının Büyükleri Çocuklarımız 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Türkçe Hüberler 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10.30 Diskoteğimizden 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 


uz Yok 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayı: A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.35 OYNAMAK İSTİYORUM Televizyon Çocuk Yayınları Şubesince hazırlanan programın ilk bölümünde değişik yaşlardaki çocuk ve yetişkin ayakkabıları ile büyüme 


"Işık devrelerinde arızalar" konulu program ya- 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 KİTAPLAR VE DÜŞÜNCELER Mehmet Başaran, Gülçin Alpöge, Gün Gezen ve Erdal Öz'ün katıldığı . dizi programın ilk bölümünde çocukla ilgili eğitimsel pskilojik sorunlar ve çocuk edebiyatına ilişkin görüş ve düşünceler 


Sürekli filmin bugün 7. bölümü yayınlan” ~a" 


İZMİR'DE 

Hatay Semtinde önceki gece Dev-Genç taraftarı bir grup, 30 Mart 1972'yi protesto gerekçesi ile çeşitli gösteriler yaptı. Gösteriler sırasında Caddede lastik yakıldı, İş Bankası Üçyol şubesi de bombalandı. Patlama sırasında can kaybı olmadı, ancak hasar meydana geldi. 

Öte yandan Semikler ve Narlıdere Semtinde yapılan gösteriler sırasında iki banka şubesi kurşunlandı. 

Gösterilerde bombalama olayları ile ilgili 16 
kişinin çeşitli karakollar da gözaltına alındığı bildirildi. 

ANKARA'DA 

Şentepe Semtinde Kemal Yıldırım'a ait evin bahçesine patlayıcı mak- de atıldı. Şiddetli patlama sonucu evin ve çevre binaların camları kırıldı. 


KONYA'DA 

Seydişehir İlçesinde Istanbul Barosu avukatlarından Yılmaz Yurtturu' 
nun saldırıya uğrayarak görevi sırasında iki polis tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Konya Barosu Yönetim Kurulu adına 
Başkan İhsan Onar tarafından bir bildiri yayınlanarak saldırı olayı kınandı. 


TAVŞANLI'DA 

Tavşanlı'da komandoların son günlerde çeşitli tertipler peşinde koştukları ve sürekli dışarıdan adam getirdikleri bildiriliyor. Bu arada komandoların "burayı ikinci Maraş'a çevireceğiz" şeklinde konuşmalar yaptıkları öğrenildi. Dün'de dışarıdan 20 kişilik bir grubun ilçeye getirildiği öğrenildi. İlçede son günlerde meydana gelen patlama ve kurşunlama olaylarının genellikle ilçe dışın- dan gelenlerin tertiplediği belirtildi. 

Türkeş in önümüzdeki günlerde ilçeye yapacağı gezide komandoların tertiplerini yoğunlaştıracağı bildirildi. 


ANTALYA'DA 
Antalya'nın Kumluca İlçesinde önceki gün kuma gömülü iki ceset 


21.02 Türküler Geçidi 

21.20 Tangolar 

21.40 Şarkılar 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 T.B.M.M. Saati 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.40 Türküler ve Oyun Havaları 

24.00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konseri 

00.55 Kısa Haberler 

01.00 kapanış 


19.00 HABERLER 

19.45 Küçük Koro 

20.15 Küçük Konser 

20.45 Serpil Kaya'dan Türküler 

21.00 Bir Sanatçının Güntüğü 

21.30 Bizden Sesler 

22.00 Türküler Geçidi 

22.30 Solistler Geçidi 

23.00 Küçük Konser 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 

23.55 Kapanış 


17.00 Türkçe Haberler 17.03İngilizce Haberler 17.05 Plaklar Arasında 18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 LiedIler ve Aryalar 20.30 Melodiler Geçidi 21.00 Müzik Takvimi 
22.00 Tükçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


bulundu. Yenice köyü sahilinde bulunan cesedin aynı köyde aturan Bekir Çelik'e ait olduğu anlaşıldı. Bekir Çelik'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çavuşköyü sahilinde bulunan ikinci cesedin ise kimliğinin belirlenemediği ve üzerinde darp izlerinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer her iki olayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdiler. 

Antalya ÜGD binasında yapılan aramada Hidayet Aytekin adlı bir kişinin üzerinde bir tabanca bulundu. O Komandonun gözaltına alındığı bildirildi. 

Manavgat AP İlçe binası da önceki gece bir grup tarafından taşlandı. 
Binanın camlarının kırıldığı olayla ilgili olarak 4 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

TUNCELİ'DE 


Tunceli'de Kızıldere olaylarının yıldönümü nedeniyle önceki gün çeşitli gösteriler düzenlendi. 

Tunceli İl Merkezinde Devrimci Yolcular önceki gün "faşizmi protesto" adı altında bir miting ve yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşte Kızıldere olayları, yapılan çeşitli konuşmalar ve atılan çeşitli sloganlarla protesto edildi. 
Saat 12.00 sıralarında başlayan yürüyüş ve miting saat 14.00 sıralarında sona erdi. Ayrıca bir grup Halkın Kurtuluşçusu da sabah saatlerinde korsan bir gösteri düzenleyerek Kızıldere olaylarını protesto etti. 

Pertek ilçesinde de 
Halkın Kurtuluşçuları tarafından "faşizmi ve hayat pahalılığını protesto" adı altında bir yürüyüş yapılmak istendi. Asıl amacı Kızıldere olaylarını protesto etmek olan miting ve yürüyüşe MHP'lilerin sopa ve taşlarla dışarıdan saldırması sonucu, mitingde yapılması beklenen konuşmalar yarıda kesilerek kitle dağıtıldı. 

Komandolar miting için dışarıdan gelenlere de ilçe girişinde silah ve taşlarla saldırdılar. Saldırılar sırasında bazı kişilerin taş ve sopalarla hafif olarak yaralandıkları belirlendi. 


Karabük” te komandolar tanıkları 


tehdıt ediyor 


© Tanık ailelerine, “çocuklarınız 


ifadelerini geri alsın-ÇEKO” imzalı tehdit mektupları gönderildi 
KARABÜK( ÖZEL) 

Karabük ve Safranbolu'da bir süre önce öldürülen iki kişinin davalarında tanıklık yapanların komandolar tarafından tehdit edildikleri bildirildi. 

Karabük Kayabaşı sâmtinde bildiri dağıtırken iki ay önce komandoların saldırısı sonucu öldürülen Halit Köklü' 
nün davasında tanıklık yapan Hakan Yazıcı ve Hüseyin Karadayı, 'Apo Başkan' lakabıyla tanınan ÜGD Başkanı ve 
Fevzi Çakmak Mahallesinde oturan Mehmet adlı iki komando tarafından ifadelerinden vazgeçmeleri için tehdit edildiler. 
Ancak tanıkların ifadelerinden Oo vazgeçmemeleri üzerine bu defa ailelerine “çocuklarınız ifadelerini geri alsın—ÇEKO"' imzalı tehdit mektupları gönderildi. Bu tehditler üzerine tanıkların savcılığa başvurarak can güvenliklerinin sağlanmasını istedikleri bildirildi. 

Öte yandan Safranbolu'da Ali Türk'ün öldürülme olayının tanıkları olan kişilerinde komandolar tarafından ifadelerinden vazgeçmeleri için tehdit edildikleri bildiriliyor. Komandolar tanıklara ifadelerinden vazgeçmelerini yoksa cezalandırılacaklarını belirten tehdit mektupları gönderdiler. 

Tahsin Bora ile halen firarda olan ve Karabük' 
ün Yenice kasabasında saklandığı bildirilen Ali Aydın adındaki komandoların avukatlığını MHP Safranbolu İlçe Başkanı Yaşar Kılıç'ın yaptığı öğrenildi. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


———— 


Adalet Bakanlığı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ancak Barolar Birliği de İstanbul Barosunun karann yerinde bularak itirazı reddedince Adalet Bakanlığına başvurmuştu. 


KUÇÜKTAŞKINER'İN 
BARO'DAN İHRACINA 
YOL AÇAN OLAYLAR 


Gazetemiz 19 Temmuz 1978 tarihli yayr nıyla, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Nejdet 
Küçüktaşkıner'in, 12 
Mart döneminde Kontrgerilla'da işkenceci olarak görev yaptığını açıklada ve bu konuda Küçüktaşkıner'in itirafına da yer verdi. 


Yayınımız üzerine İstanbul barosu Küçüktaşkıner hakkında soruşturma açtı. MİT Müsteşarlığından Küçüktaşkıner' 
in durumunu sordu. Ayrıca Nejdet Küçüktaşkıner'in işkence yaptığı kişileri tanık olarak dinledi. Celal Üster, Salih Aydoğan Büyüközden, 
Gülay Kurnaz, Cenap 
Nuhrat ve Şamil İlter, Nejdet Küçüktaşkıner'in 
12 Mart döneminde kendilerine işkence ; yaptığını Baro Yönetim Kuruluna açıkladılar. Gazetemiz sahibi Ferit İlsever ve avukatı Emcet Olcaytu ise, 
Küçüktaşkıner'in 12 
Mart döneminde MİT ajanlığı ve işkencecilik yaptığını kendilerine itiraf ettiğini Baro'ya bildirdiler. 


HEM AVUKAT, HEM 
MİT AJANI 


İstanbul Barosu, soruşturması sırasında Nejdet Küçüktaşkıner'in sicil dosyasını inceleyerek Baro'ya kayıt için yaptığı başvurularda, Milli İstihbarat Teşkilatındaki görevini gizlediğini saptadı. 
Küçüktaşkıner, 1972 yılının Nisan, Mayıs ve 
Eylül aylarında Baroya kayıtlı olmasına rağmen, MİT'deki görevini de sürdürmüştü. 


Baro bunun üzerine, gerek işkence gibi insanlık dışı işlemleri yapma biçimindeki tutum ve davranışlarıyla Avukatlık 


Yasasının. 72/B bendine. 


gerekse "Avukat olduğu halde mesleği ile bağdaşmayan bir işle uğraşması dolayısıyla aşnı yasanın 72/A bendine göre, adı- nın Baro levhasından siinmesine" karar verdi. 
BAROLAR BİRLİĞİ 
DE ONAYLIYOR 
Nejdet Küçüktaşkıner, İstanbul Barosunun bu kararı üzerine, Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz etti. Ancak Barolar Birliği de İstanbul Barosunun kararına aynen katılarak bu itirazı reddetti. 
Küçüktaşkıner, Barolar Birliğinin bu kararı üzerine Adalet Bakanlığına başvurarak kararın 


bozulmasını istedi. Adalet Bakanlığı da, İstanbul Barosunun sa- 


vunma istemeyerek usul hatası işlediğini öne sürdü ve Küçüktaşkıner'in itirazını kabul etti. Adalet Bakanlığının bu kararıyla, MİT ajanı, işkenceci Küçüktaşkımer, avukatlığını sürdürme ola- 


nağına tekrar kavuşmuş oluyordu. 

Ancak, İstanbul Barosunun Danıştay'a başvurarak Bakanlık kararını bozdurması bekleniyor. 


Aziz Nesin 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
söz alarak kendisine yönelen eleştirilere cevap verdi. 

Nesin konuşmasında 
Nazım Hikmet gecesiyle ilgili olarak GD'nin, TYS'nin kazancına ` el koyduğunu açıkladı. 

Daha sonra söz alan 
Nur Deriş, Kemal Sül ker'in konuşmasında Zekeriya Sertel'i haksız yere :suçladığını belirterek şunları söyledi: 

"Zekeriya Sertel'in 
Nazım Hikmet Kuruluna üye seçilmesinin nedeni, Kemal Sülker'in belirttiği ibi “N Hikmet'in örüşüne bağlı olması'ndan ileri gelmiyordu. Zekeriya Sertel'in ilerici ve demokrat bir kişiliğe sahip olduğu, kendisini Kurula alanlar tarafından da biliniyordu. 
Dolayısıyla bu, ihraç edilmesinin gerekçesi olamaz. 

"Öyleyse Nazım Hikmet yazı dizisinden neden bu kadar rahatsızlık duyulmuştur. Çünkü bu yazı dizisinde esas olarak saldırıya uğrayan TKP'dir. Bu yazı dizisinde saldırıya uğrayan, otuz yılı aşkın bir süredir ayağı Türkiye toprağına basmayan TKP'nin 
Genel Sekreteri İsmail Bilen'dir. Bu yazı dizisinde saldırıya uğrayan, Rusya'da sosyalizmin kazançlarını ortadan kaldırarak işbaşına gelen yönetimdir. şte bu gerçeklerin ortaya serilmesi, yazı dizisine tepkiyi doğurmuştur. 


"Burada yazar özgürlüğüne saygı duyan bir örgütün, TYS'nin 


üyesi olarak bir yazarın gerçekleri ortaya koyduğu için. yargılanmasına karşıyım." 

Kongrenin öğleden sonra toplanan oturumunda Yar Kurullarının raporları ve Tüzük değişikliği önergeleri görüşüldü. Daha sonra seçimlere geçildi. 


(Baştarafı 1. Sayfada) Toplantıda bölücülük olaylar ve Orta Doğu' 
daki son gelişmeler üzerinde durulacağı öğrenildi > 
Öte yandan, Korutürk'ün bu iki konu üzernde önemle durduğu, özellikle bölücülük olaylarına karşı alınan önlemleri yakından izleyerek, gelişmeler hakkında bilgiler aldığı bildirildi. 

Milli Güvenlik Kurulu' 
nun bugün yapılacak toplantısına Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Baskanı Orgeneral Kenan Evren, başbakan yardımcıları, kurul üyeleri, kuvvet komutanları ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oramiral Arif Akdoğanlar katılacak. 


Nejdet... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Buna rağmen Küçüktaşkıner, Emekli Sandıpa yazdığı dilekçede, stanbul Barosunun kendisinin kaydını, Aydınlık tarafından öne sürülen "8 milyon ve 1 Mayıs katlia- mı ile ilgili iddialar" yüzünden sildiği şeklinde yalan beyanda bulunuyordu. "Barolar Birliğine" vereceğim diyerek 8 milyonla ilgili izahat istemekte ve Emekli Sandığını kandırmaktaydı. 
Emekli Sandığı, Küçüktaşkıner'in * yazdığı yalanları araştırmadan, istediği belgeyi verdi. 
Ve Emekli Sandığının verdiği belge, 20 Ekim 
1978 tarihli Tercüman 
gazetesinde, Ahmet Kabaklı'nın köşesinde bəy 


DOĞUM 
"Kızımız Evrim Dünya'ya geldi. Dostlara duyurulur. 
Annesi 
BEDRİYE 
Babası 
AHMET 
TABAK 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 

Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 

Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


gösterdi. 

Nejdet Tüçüktaşkıner, "Barolar Birliğine vereceğim"' diyerek Emekli Sandığından aldığı belgeyi, Ahmet Kabaklı'ya vermiş ve kendini temize çıkarmak için yayınlattırmıştı. 


Basın affı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) çeşitli basın kuruluşları- nın komisyona görüşlerini ilettikleri öğrenildi. 
Komisyonda bu öneriler de dikkate alınarak tasarıya son şekli verilecek. 
Önerilerden o bazılarında cezai sorumluluğun para cezasına çevrilmesi isteniyor. Ancak basın çevreleri bu durumda da basın üzerindeki baskının ortadan kalkmayacağını belirtiyorlar. 

Ayrıca basın suçlarıyla ilgili olarak basın affı çıkarılması konusunda da çeşitli girişimler sürüyor. 
Bu arada Adalet Partisinin de basın affı konusunda çalışmalar yaptığı bildiriliyor. Parlamento Muhabirleri Derneği tarafından da bu kənuda hazırlanan bir tasarının partilerin imzasına sunulduğu da öğrenildi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

5 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


Demirel... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
"Bu hükümet anarşiye karşı acz ve kasıtlı bir tutum içindedir" dedi. 


Bugünkü hadisenin adı "Hükümetsiz (o Türkiye" 
dir diyen Demirel, "Herkes kendi hakkını kendis mi alacak, istenen bu mudur? Herkes kendi hakkını kendisi alacak hale getirilirse sonu kötü olur. Alçaklıklara bir yerde dur demek lazım" Milletin sabrını taşırmasınlar, sonu kötü olur" dedi. 


Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Demirel bir gazetecinin '"'Hükümetin anarşiye karşı kasıtlı tutum aldığını söylediniz bunu açar mısınız?" soru- 


su üzerine "Hükümet anarşinin üzerine varamıyor varsa kendini bulur. 
Bu hükümet kendisini hükümet yapanlara medyundur. Hükümeti hükümet yapan mihraklara dokunamaz" dedi. 


Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Mısır-İsrail anlaşması (o konusundaki bir soru üzerine Demirel "Orta Doğu'nun barışa kavuşmasını canı gönülden isteriz. Etrafımızda yangın istemiyoruz. Biz barışçı davranışları memnunlukla karşılarız. Mısır" la İsrail arasındaki antlaşma ne kadar ömürlüdür bilemem. Diğerleri buna karşıdır. Atılan adımın ne getireceğini bilemem. 
Mesele asırların meselesidir"' dedi. 


(Baştarafı 1. Sayfada) Başkası tarafından yazılmış bir yazıdan dolayı Yazı İşleri (o Müdürlerinin mahkum edilmesine karşı olduklarını söyleyen Küntay sözlerini şöyle bitirdi: 

"Hem demokratik düzenden söz edeceksiniz, hem de basın özgürlüğünden. Bir yandan da bir konudaki görüşlerini açıkladığı için gazeteciyi yargılayacak, hatta zindanlara atacaksınız. 
Biz AP olarak bugüne kadar kaleme kelepçe vurulmasına karşı olduk, bundan sonra da karşı olacağız." 


AKIN SİMAV'IN 
AÇIKLAMASI 


CHP İzmir Milletvekili 
Akın Simav kalem tutan parmakla tetik çeken parmağın aynı ölçülerde yargılanmasına karşı olduğunu belirterek ''Ben fikir özgürlüğünün sonuna kadar yanındayım. 
Herkes düşüncesini serbestçe söyleyebilmelidir. 
Biz demokratik sol bir parti olarak bunu istiyoruz. Sonuna kadar herkes her düşünceyi savunabilmelidir" dedi. 

Bu haftaki Yankı dergisinin basın affı ile ilgili sorularını cevaplayan Simav, Yazı İşleri Müdürlerinin yasalar karşısında birer “kurbanlık koyun" haline getirildiğini, yazmadıkları yazılardan dolayı hapis cezalarına çarp tırıldıklarını belirterek şöyle dedi' 


"Yazı İşleri Müdürleri yasalar karşısında bir paravan halindedir. Onlar yazmadıkları, direkt sorumlu olmadıkları yazılardan dolayı mahkum olur, hapislerde yatar. Patronlar ise keyiflerine bakar. Bu durumun önlenmesi için Yazı İşleri Müdürlerinin mahkum edilmesi yerine para cezası esası getirilmelidir. Para cezası esası getirildiğinde patronlar fazla ceza ödememek için bu işi daha iyi bilen, daha iyi değerlendiren Yazı İşleri Müdürleri çalıştıracaklardır." 


PROF. YILMAZ 
GUNAL'IN 
AÇIKLAMASI 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü ve Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü Yılmaz Günal bir gazete veya dergide resim yapan, yazıyı yazan kişiyle birlikte Yazı İşleri Müdürlerinin de sorumlu tutulmasının ceza hukukunda benimsenen sorumluluk ilkesine aykırı olduğunu söyledi. 


Bu haftaki Yankı dergisinin basın affı ile ilgili sorularını cevaplayan 
Prof. Günal, "yazarı belli resmi yapan belli olan hallerde Yazı İşleri Müdürlerinin sorumlu tutulmasına karşıyım"' dedi 


Prof. Günal, Yazı İşleri Müdürünün suç teşkil eden haber vesika veya yazıyı niteliğini bilmeden yayınlaması halinde sorumlu © olması ge- 


rektiğini belirterek şöyle dedi: 

"Gazete veya dergiler de yayınlanan yazıların içeriğini bilmemesi halinde Yazı Işleri Müdürlerinin sorumlu wutulması doğru değildir. Bu durumda sorumluluk haberi, belgeyi veya demeci verene ait olabilir. Bu hallerdeYazı Işleri Müdürlerinden bilme zorunluluğu aranmamalıdır." 


BİR YAZIİŞLERİ 
MÜDÜRÜNÜN 
AÇIKLAMASI 


Yazı işleri müdürlerinin sorumlulukları ve yayınlanan yazılar nedeni ile yargılanması konusunda gazetemize bir açıklama yapan Ekspres 
Gazetesi yazı İşleri Müdü rü Erkin Usman yazıişleri müdürlerine yüklenen sorumlulukların büyük bir kısmının anti-demokratik olduğunu söyledi. 


Erkin Usman'ın açıklaması şöyle: 


"Türk basın hukukun da Yazı İşleri Müdürlerinin sorumlulukları üzerine yıllardan beri süregelen tartışmalar 1979 Türkiye'sinde yeni boyutlara ulaşmıştır. Nitekim parlamentoda görüşme, tartışma konusu olan son teklif te bunlardan biridir Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk Basın Kanu nunda ve Ceza Kanunun- da Yazı İşleri Müdürlerine yüklenen sorumlulukların büyük bir kısmı anti-demokratik ve çağdaş hukuk anlayışıyla bağdaşmayacak ölçüdedir. 
Hele başkalarının yazdığı veya çizdiklerinden ötürü Yazı İşleri Müdürlerinin hapse atılmaları sadece Türkiye'de görülen ve yaşanan acı gerçeklerdendir. Hangi yönde olursa olsun fikir suçları- nın hapisle cezalandırılmasına karşıyız. Yazı İşleri Müdürlerine yüklenen anti-demokratik sorumlulukların ve bunların getirdiği davalardan 1961 
yılından bu yana en az yüz kez ağır ceza mahkemelerine, toplu ceza mahkemelerine çıkmış bir Yazı İşleri Müdürüyüm. 


1961 ile 65 yılları arasında tamamıyla anti-demokratik ve faşizan bir uygulamayı getiren "Tedbirler Kanunu' yüzünden hakkımda 20'yi aşkın dava açılmıştır. Bu davalar- da istenen mahkumiyetler kesinleşse idi, sadece bu süre içinde açılan davalar nedeniyle 128 yıl hapis yatmam gerekecekti. Ne var ki bu davaların büyük bir kısmı beraatle sonuclanmış , bir kısmı da arada çıkarılan basın affı ile düşmüştür. Bundan sonraki dönemde yani 1965 ile 1972 arasında yine dokuz kez yargıç huzuruna çıkmış bulunuyorum. 


“Temennimiz Yazı İşleri Müddürlerine Yazı İşleri olarak görev yapma ve mesleklerinin zirvesindeki bu arkadaşları birer "fedai' durumundan kurtarılmasıdır.” 


“Eurovision” şarkı yarışmasını Israil kazandı 


KUDÜS (AFP—AA) 
1979 "Eurovision" 
Şarkı Yarışması dün gece Kudüs'te yapıldı. Büyük ödülü "Aleluia" şarkışı ile İsrail'in "Milk And Honey" (Bal ve 
Süt) adlı ekibi kazandı. 


İkinci İspanya, üçüncü Fransa oldu. 

Türkiye ve Yugoslav- ya yarışmaya, işgal altında olan Arap toprakları üzerinde düzenlendiği için katılmayacaklarını bildirmişlerdi. 


Komandolar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Başkanı Uluğ Çınar faşist saldırıya uğradıklarını belirterek "Olayları 
MHP ve ÜGD'liler tertipledi AP'liler yardım etti" dedi. 


'TÖB-DER Başkanı Sami Çavulca'da ilçede fa şist terör estirildiğini söyledi ve tertipçilerin belli olduğunu kaydederek hesap sorcaklarını belirtti. 


Öte yandan Türkeş'in ilçeye gelişi sırasında yapilan aramalarda ruhsatsız tabanca ile yakalanan eski Pol-Bir Başkanı Mehmet Aran tutuklandı. 
Mehmet Aran'ın görevden alnmış olduğu ve Türkeş'in özel korunmasında görevli olduğu bildirildi. 


MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş dün İzmir'de yaptığı bölge toplantısındaki konuşmasında Ecevit'in kindar ve garazkar tutumlarıyla vatandaşları birbirine düşman haline getirdiğini, Ecevit'in hasım ilan edip suçladığı ve mahkum etmek istediği insanlara işkence ile kendi kendilerini suçlayan ifadeler imzalattırıldığını söyledi. 


Türkeş konuşmasında işkence sonucu akli muvazenesini kaybeden, sakat kalan, işkence sonucu ölen,intihar eden vatandaşların sorumlusu- nun bizzat Ecevit ve onun işkenceci içişleri bakanı olduğunu söyleyerek işkencenin cinayetten daha ağır bir canavarlık olduğunu öne sürdü. Türkeş konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“İçişleri Bakanı yurt sathında yeni ''antiçetör» timleri' kurulduğunu açıklamaktadır. İçişleri Bakanının sözünü ettiği bu timler aslında 'gezici işkence timleri'dir. Bu işkence timleriyle binlerce vatandaş akıl almaz 


işkencelere tabi tutulmakta. Biz iskencelere karşıyız. İşkencelere 


karşı çıkarken insan haklarını savunuyoruz. Yoksa suçlu olanların müdafasını yapmıyoruz. Ancak bir insan suçlu olsa bile işkence yapılmasının “şiddetle KaşısındâYiz. İş: o kenceyi bir-insanlık'suçu ve canavarlık kabul ediyoruz. Bugün işkenceleri sürdüren Ecevit'i ve kuklalarını da insanlık suçu işleyen birer cani yaratık olarak görüyoruz. 
İşkence insanlık dışı bir yüz karasıdır. İşkence, canilerin cinayetlerinden daha ağır bir canavarlıktır." 


Türkeş bölge toplantısında silah kaçakçılığı- nın yapıldığı bölgelerin sıkıyönetim kapsamı dışında tutulduğunu öne sürerek İzmir, Antalya, Tunceli, Diyarbakır, Artvin, Bitlis ve Mardin' de de sıkıyönetim ilan edilmesi isteğini tekrarladı. 

Türkeş Ege'den 13 il yöneticisinin katıldığı Bölge toplantısından sonra Pazartesi sabahı Fethiye'de yapılacak mitinge katılmak üzere akşam saat 17.00'de İzmir" den ayrıldı. 


Sayıştay 
Denetçileri 
Derneği 
Başkanı: 
”Bunalım sistemden kaynaklanıyor, özveri emekçilerden isteniyor” 


ANKARA (THA) 
Sayıştay Denetçileri Derneği Başkanı Mu- sa Özdemir, ekonomiyi güçlendirme programını eleştirerek, “Bunalım sistemden kaynaklanıyor, özveri emekçilerden isteniyor"' dedi. 

Hükümetin geliştirdiği programın emekçilerin yaşamlarını alt üst edeceğini belirten Özdemir, iktidarın temel tercihlerinin egemen güçlerden yana olduğunu, suçlunun yalnız düzen değil, onu değiştirmeye yanaşma yanlar olduğunu söyledi. 
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ABONE ÜCRETLERİ 


a 


Adalet Bakanlığı ne diyor? 


İstanbul Barosunun 


çüktlaşkıner'in "can güvenliğini” bahene ederek savunma vermeye gelmediğini Baro'nun "can güvenliği konusunda her türlü tedbirin alındığını" belirterek tekrar savunmaya davet ettiği Küçüktaşkmer'in buna rağmen 


Uyguner: 


, "Biz dosyada bu hususlara rastlamadık" de- 


di 


; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, 


"İşkenceci olduğu ve 


yandan da MİT ajanlığını yürüttüğü saptanan bir kişi hakkında bu kararı vermekle işkencecileri korumuş olmuyor musunuz?" şeklindeki soru- 


muza ise şöyle cevap ve 


“İşkenceci olduğuna dair dosyada delil yoktur. Baro'ya kayıtlıyken MİT'te görev yaptığı 


da doğru değildir. Biz 


duygusal davranamayız. Dosya muhievasına göre karar veririz. Aldığımız karar objektiftir." 

İstanbul Barosu'nun ihraç kararını Avukatlık Yasasına dayanarak aldığını söylememiz üzerine 


| savunma yapmadığını 


ise, Uyguner, 
“Biz Baro ile ayni y değiliz." dedi. 


(Baştarafı 1. Sayfada) savunma istediğini, Kü- 


bunun üzerine 


hatırlatmamız üzerine 


Avukatlık yaparken bir 


rdi: 


teknik bir daire olarak 


orumu yapmak zorunda 


Erbakan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) cektir. Köylünün tütünü- ne, pamuğuna taban fiyat verilirken, dolar 25 
liradan hesaplanıyor. 
Ama köylüye kaput bezi getirildiğinde 35 liradan hesaplanıyor. 15 aydır ezilmiş olan köylü mazotun 15 


lira olması ve yeni konan zamla daha büyük sıkıntıların içine 


düşecektir. Köylü 15 ay 


sırtındaki ceketle idare etti, Ceket şimdi eskidi, yeni cekete para yetmiyor." 

Erbakan, ; hükümeti 


eleştirmeye şöyle devam etti: 

“Bu böyle devam etmez, Parlamento hükümeti bir an evvel uzaklaştırmalıdır. Kontak kapama, dükkan kapatmayı takip etmemelidir. 
Bu hesaptan dolayıdır ki, önemli birdönüm noktasındayız. Biz meselenin parlamentoda halini uygun görüyoruz. Parlamentonun önümüzdeki günlerde bu yolda birçö züm getirmesi memleketi daha büyük felaketlerden» kurtarır." 


CHP 


(Baştarafı 1. Sayfada) Seçim sırasında Çankaya ilçe binasına alınmayan gençlerden 
Mehmet Bağ, daha önceden Çankaya ilçe binasında bulunan İGD ve Kurtuluş gruplarına mensup sahte solcular tarafından dövülürek yaralandı 


Öte yandan CHP İzmir İlçe Gençlik Kolları- nın dün yapılan kongresinde Merkezcilerin adayı Cansın Orkan başkan seçildi. Parti binasında yapılan kongreye 300 kadar genç katıldı. Merkezciler, Süleyman Genç grubu ve Toplumcu Taban hareketinden 3 adayın katıldığı seçimler sonunda , halen yönetimde; bulunan, merkez listesi tekrar yönetime seçildi. 


Seçimi kazanan adaylar Özcan Türkmenoğlu ve Turan Çatal yaptıkları 5'er dakikalık konuşmalarda kongrenin demokratik olmadığını, üye olmayanlara oy kullandırıldığını o söylerken, merkez adayı Cansın Orkan kongrenin kadar yapılan gençlik kolu kongrelerinden daha demokratik olduğunu savundu. 


Yapılan seçimler sonunda yeni yönetim şu kişilerden oluşuyor, Cansın Orkan (başkan), Sami Sarışın, Mustafa Kurt, Behçet Becerikli, Şakir Güysu, Zafer Aydoğan, Bülent Erpostacı. 


şimdiye > 


KONGREYİ GENEL 
MERKEZCİLER 
KAZANDI 

öte yandan CHP Çankaya İlçe Kongresi gecikmeli olarak yapıldı. Kongrenin yapılacağı salonun karşısındaki bir kahvede çok sayıda cop ve sopa bulunması üzerine delegelerin üstlerinin aranması gecikmeye yol açtı. 

Divan Başkanlığına 
Genel Merkez adayı Emin Değer seçildi. Muhalefetin adayı olan Vedat Dalokay'ın adı okunduğunda Genel Merkezciledin yuh çektikleri görüldü. 

Divan Başkanlığına seçilen Emin paH 'aptığı konuşmada şöyle dedi: 

“Türkiye önemli bir dönüm noktasındadır. 
Ulusal bağımsızlık savaşımızla, ulusal bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri kendi özverili özgüzümüzle bugünlere kadar geldik, Ancak son 30 yılı emperyalizmin tuzağında zeçirdik. Bugünkü darbogaz ve bozuk düzen bu tuzağın eseridir. İçinde bulunduğumuz bataktan çıkma görevi CHP'ye ve onun bilinçli kadrolarına verilmiştir. Halkımızın üstün özverisi ve özgücüyle, anlayışla 'bu bataktan çıkacağımıza güvenimiz tamdır" 

“Kongremizde alınan kararlar, CHP'ye ait olan hükümete güç katacaktır. 
“Yenimahalle ilçe kongresinden sonra Çankaya 
İlçe Yönetiminin Genel Merkezcilerin eline geçeceği tahmin ediliyor. 


istanbul'da bir haf 


ta içinde 284 kişinin 


Sıkıyönetime sevkedildiği açıklandı 


İSTANBUL(AA) 

1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı basın ve halkla ilişkiler Şubesince dün yapılan açıklamada 284 kişinin çeşitli suçlardan Sıkıyönetim Komutanlığına sevkedildiği bildirildi. 

25 Mart-1 Nisan 1979 
tarihleri arasında duvarlara yazı yazmak ve afiş asmaktan 38 kişi, bildiri dağıtmaktan 27 kişi Sıkıyönetim Komutanlığına 
aykırı davranmaktan 45 
ve diğer suçlardan toplam 284 kişi Sıkıyönetim Komutanlığına sevkedildi 

Yapılan açıklamada son hafta içinde 21 dava- nın karara bağlandığı ve 


bunlar arasında bulunan aşırı sağ eylemcilerden 
Mustafa Baki Gülcan'a 4 
ayrı yeri bombalamaktan 
8 yıl hapis cezası, Abdurrahman Al'a adam öldürmekten 15 yıl ağır hapis cezası Veli Can Oduncu ya silahlı gasptan 8 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. 

Bu arada sıkıyönetim 


3; 


1 
1i 


İ 


uygulama süresi içinde , 


Gaziosmanpaşa, köy, Opselvi ve Küçü bakkalköy'de polis karakolları, 1 Mayıs, Gülsuyu, Arnavutköy ve Ihlamurkuyu mahallelerinde ge- 


Küçük- 


a 


S 


çici jandarma karakolları 


kurulduğuna açıklamada yer verildi. 


Türkiye-Sovyetler karasu sınırı görüşmeleri Ankara”da başlıyor 


ANKARA (AA; 
Karadeniz'de Türkiye ile Sovyetler Birliği karasuları arasındaki sınırı belirleme (o çalışmalarına bugün Ankara'da başlanıyor. Bu amaçla oluşturulan Türk-Sovyet Ortak Komisyonu'nun 6. dönem toplantısına katılacak Sovyet heyeti An- 


kara'ya geldi. 
Bilindiği gibi Türk-Sov. 


yet Ortak Komisyonu daha önce Moskova'da toplanmış ve iki ülke arasındaki deniz sınırı için karaya iki fener inşa edilmesi ve denize de şamandıra konulmasını kararlaştırmıştı. kir 
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N A 


ör yanma amie am iş riştir, e ei 


yeri 
Kan i urtuluşünü 
“ULA, UNO BAVO 


IGD, H.Kurtuluşu'nu çaz-iyor: "Mao karşidevrimcidir, saflarımıza katılın!" 


BELGE lime 
İĞD'nin H.Kurtuluşu'na çağrısı 


MAOCULUĞU BIRAKIN, 


BİZİM SAFLARIMIZA 
KATILIN 


TKP'nin Halkın Kurtuluşu'nu kazanabilecek bir güç ilan etmesinden sonra TKP yanlısı İGD, İzmir'de "İlerici Gençler" imzasıy- 

; la bildiri yayınladı. 

“Halkın Kurtuluşu'nun Marksist-Leninist kabul ettiği 'Mao Zedung' karşı devrimcidir” başlığını taşıyan bildiride şunlar deniyor: 

"Halkın Kurtuluşu ortaya çıktığından bu yana Mao Zedung'u savuna gelmiştir. 

"Mao'ya büyük Marksist-Leninist gözüyle bakan Halkın Kurtuluşu, Mao'nun bütün karşr-devrimci görüşlerine ortaktır. 

“Halkın Kurtuluşu'nun bağıra bağıra savunduğu "Sovyet sosyal-emperyalizmi tezi", "sosyakfaşizm tezi" Mao'ya aittir. 

"—O, Üç Dünya Teorisini formüle edip, faşist devletlerle emperyalistlerle, NATO ile ittifakına kılıf geçirmeye çalışmıştır. 

“İşte bu nedenlerden dolayı Mao, karşı devrimcidir diyoruz." 

"Mao'yu savunan Halkın Kurtuluşu sempatizanlarına sesleniyoruz. 'Maoculuğu birakm! Mao, karşı-devrimcidir! Bu saflar- dan çıkın, devrimci saflara katılın!” (Altı çizili) 

Bildiride Mao hakkında çeşitli yorum ve iddialarda bulunduktan sonra Şu çağrı yapılıyor: 

"Bu konuda ideolojik mücadeleye' defalarca hazır olduğumuzu belirttik, Halkın Kurtuluşu kendi görüşlerine güveniyor- sa hodri meydan!" 

NERDEN NEREYE 

H.Kurtuluşu son dönemlerde giderek Moskova yanlılarıyla içte ve dışta aynı si yasetleri izler olmuştu; dünyada Sovyetler Birliği'nin faaliyetlerine karşı duran gelişmeleri ve güçleri eleştiriyor, Türkiye'de de S.Birliği'nin hegemonyacılığına karşı di renen güçleri baş hedef seçiyor, "demokratik halk diktatörlüğü kurulacak diyerek iç kargaşalığı artırıcı bir tutum alıyordu. 

Yukarıdaki çağrı ile Moskova yanlısı 

İGD, H.Kurtuluşu yöneticilerine, arala- 


HALKIN KURTULUŞU 


H. Kurtuluşu yöneticilerinin ilginç mücadele yöntemleri 


Sahte özeleştiriler, 


H.Kurtuluşu yöneticilerinin faaliyetleri arasında oldukça ilginç olanları da var; sahte özeleştiriler, kitap sansürü, şantaj gibi... 


Sahte özeleştiriler 


Geçen yılın ekim ve aralık ayları arasında H. 
Kurtuluşu ile D.Halkın Birliği arasında hararetli bir tartışma meydana geldi. H.Kurtuluşu, Reyhanı'dan 13 kişinin saflarına geçtiği, H.Birliği ise bunun yalan olduğunu söylüyordu. 


Bu ilginç tartışma dergilerin sayfalarında şöyle gelişti: 

Halkın Kurtuluşu dergisinde "Devrimciler Parti Bayrağı Altında Toplanıyor" başlığıyla bir sayfa açıldı ve bu sayfada çeşitli grupları terk ederek H.Kurtuluşu saflarına katıldıkları öne sürülen kişilerin özeleştirilerine yer verilmeye başlandı. 

H.Kurtuluşu dergisinin 30. sayısında "Halkın Birliği saflarını terk eden Hatay-Reyhanlı'dan 
13 devrimci" başlığıyla 
şöyle bir özeleştiri yer alıyordu: 

"Bizler daha önce Halkın Birliği saflarında mücadele ediyorduk. Bugünkü geldiğimiz aşamada en büyük görevimizin proletarya partisinin inşasına katılmak olduğunu biliyoruz... Yerimizin Marksist-Leninist safların olması gerektiğini kavrayarak Halkın Kurtuluşu saflarında mücadele edeceğimizi acıklıyor ve tüm devrimcileri Parti Bayrağı" nın Marksist-Leninist çizgisi altında toplanmaya çağırıyoruz." 


D. Halkın Birliği, yalanı açığa çıkartıyor 


Devrimci Halkın Birliği dergisi ise 31 Ekim 
1978 tarihli 45. sayısında, yukarıdaki özeleştiri- nin yalan ve reklamcılık olduğunuşbelirterek şöyle diyordu: 


“Halkın Kurtuluşu'nun 
130. sayısında Reyhanlı ile ilgili bir reklam çıktı: Bu reklamda 13 Halkın Birliği taraftarının H.Kurtuluşu'na geçtiği ilan ediliyor. Parlak ve şatafath sözlerle, malını pazara Çıkarmış satıcı edasıyla yapılan bu reklam ne yazık ki (!) tamamen asılsızdır, yalandır. Bir kere daha belirtelim ki, Reyhanlıda Devrimci Halkın Birliği taraftarı hiç kimse H.Kurtuluşu'na geçmemiştir. H. 
Kurtuluşu yazarları eğer aksini iddia ediyorlarsa onları ispata davet ediyoruz." 


Halkın Kurtuluşu 
"ispat ediyor” 


H.Kurtuluşu, D.Halkın Birliği'nin ispat çağrısma, 27 Kasım tarihli, 
137. sayısında cevap verdi. "Reyhanlı'dan 13 
devrimci D.Halkın Birliği şeflerine cevap veriyor" başlığıyla yayınlanan yazıda, "D.Halkın Birliği adlı tekkenin şeflerinin 'sahte' olarak nitelendir dikleri özeleştiriye imza 
atan Reyhanlı'dan 13 
devrimcinin isimlerini ve imzalarını kapsayan ve ortaklaşa kaleme aldıkları mektubun aşağıda fotokopisini yayınlıyoruz." 
deniliyordu. Yazıya ilişkin olarak 13 kişinin imzasını taşıyan ve "H.Birliği taraftarları olarak... 
H.Kurtuluşu saflarında devrimci mücadelenin verilmesinde yarar gördük" şeklinde bir ifadenin yer aldığı bir belge yayırlandı. 


kitap sans 


H. Kurtuluşu 130, sayısında “Reyhanlı 


ğini" söylüyor. 


D. Halkın Birliği 45. say 


H. Kurtuluşu 137 
nt yayınlıyor. 

... Ve imzaları açıklamalarında 


çıkan kişiler D. Halkın Birliği'nin imzaların kendilerinden bir bahaneyle alındığını, özeleştiri 


yazısından haberleri olmadığını belirtiyorlar 


daha önce imzalarını yayınladığı kişilerin imzalı 


açıklamalar: yer alıyordu. Açıklama yapan kişiler, "kendilerinin siyasetle yakından ilgili olmadıklarını, hiç bir grubun içinde yer almadıklarını ve H.Kurtuluşçularınm 


imzalarını herhangi bir karşı-devrimci şeyi protesto etmek için aldık- 


larını" belirtiyorlardı. 


Bu açıklamalardan tipik olan ikisi şöyleydi: 

"Ben, Halkın Birliği arasında hiç mücadele vermedim. Ben bu iki dergi haricinde. diğer fraksiyonlarin dergisini de okuyordum. Bana günün birinde isim listesi olarak bir kağıt getirdiler. Bu isim listesi içinde benim de ismim vardı 


E 


ve bana ismimin olduğu yere imza atmamı söylediler ve ben de imzayı bi linçsiz olarak attım. 

"Bana gazetede çıkacak diye bir şey söylemediler, imzamın yanın- da çıkan yazılardan haberim yoktur. Bu yazıyı da reklamcılık, grupçuluk olarak görüyorum ve protesto ediyorum. Abdullah Hatam." 


"Bu imzayı ben verirken herhangi karşı-dev- 


rimci bir şeyi protesto için biliyordum. İsmimi ve imzamı ancak aradan bir süre sonra gazetede gördüm, gazetenin altında çıkan yazıdan haberim yoktur. 


"Yukarıdaki bu yazıyı kendi elimle yazdım bana âittir. Güven Api." 


E Dar mereri daha etiadtlei, parla halkali Ain nataran aranılan n, 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tahrifati, 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gerçekler |: 


“den 13 devrimcinin saflarına geçti- 


ısında “özeleştirilerin yalan oldugunu" söylüyor. 
sayısında özeleştiri yaplığını ön 


e sürdüğü kişilerin imzası- 


19. sayısında yayınlanan 


Kitap sansürü 


Bu sahte özeleştirilerin yanı sıra Halkın Kurtuluşu grubunun bir de kitap sansürü olayı var. Halkın Kurtuluşu grubu çizgisin- de yayın yapan Komün Yayınları 1977'de "Ekonorni Politik” adlı bir kitap çıkardı. 


Kitabın Komün . Yayınlarından çıkan Türkçe çevirisi ile Fransızca baskısı karşılaştırıldığın- da H.Kurtuluşçularının yeni bir marifeti ortaya çıkıyordu: Fransızca baskının 280 ve 286. sayfaları arasında bulunan Üç Dünya Teorisi ile ilgili ve "Bundan böyle yeni bir tarihi dönem, Amerikan emperyalizmine ve Sovyet o revizyonizmine karşı mücadele dönemi başladı" başlıklı bölüm, Halkın Kurtuluşu yöneticileri tarafından Çıkarı|- mış, sansür edilmişti. 


Gazete yasaklama 


— 

H.Kurtuluşu yöneticileri kitap sansürü işini gazete yasaklamaya kadar da götürüyorlar. Geçen yıl H.Kurtuluşçularınm hazırladığı ve D.Hal- 


zetemizin satışını engellemeye Çalıştılar. 


Tiran Radyosu 
- yayınını da doğüştirdil 


———— 

H.Kurtuluşu, üç Dünya Teorisini reddettikten ve Enver Hoca'nın görüşlerini savunmaya başladıktan sonra kulağını 
Tiran Radyosuna dayayarak, Tiran Radyosunda ne yayınlanıyorsa, dergide bunlara yer veril yor. 

H.Kurtuluşu'nun 84 
sayısında AEP yanlısı 5 
Avrupa partisinin ortak açıklamasını yayınladı 
Bu açıklamada şöyle bir cümle geçiyordu: 

"Avrupa'da tek sosyalist ülke olan Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'nde 
--Zor şartlarda sosyalizm inşa ediliyor." 

O sıralarda Tiran Radyosu da aynı açıklamayı veriyor, Tiran Radyosunun yayınında ise aynı cümle şu şekilde geçiyordu: 


-Dünyada tek sosyalist ülke olan Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti'nde...." 

Halkın Kurtuluşu, 94. 
sayısında ise bu konuyla ilgili şu açıklamayı ya- 


pıyordu: 
"Oportünistler, o "Beş Marksist -Leninist parti- 


nin ortak açıklamasında: Avrupa'da sözcüğünün yerine asıl metinde ve Tiran Radyosu Türkçe yayınında 'dünyada sözcüğü nün kullanıldığını iddia ederek kafa bulandırmaya çalışmaktadırlar... Ortak açıklamada dünyada de- 
Zil, Avrupa'da geçmektedir. Tiran Radyosunun Türkçe yayını da böyledir." 


Ancak o dönemde H. 
Kurtuiuşu saflarında bulunan ve sözkonusu açıklamayı Tiran Radyosun- dan banda alan devrimciler, yayında "dünyada" kelimesinin geçtiğini H Kurtuluşu yöneticilerine söylediler. H Kurtuluşu yöneticileri buna rağmen 94. sayıdaki açıklamayı yaptılar. Sözkonusu bant elimizde bulunmaktadır ve tartışılan cümle de berrak bir şekilde "dünyada" kelimesi geçmektedir. 


Özeleştirilerle şantaj 


H.Kurtuluşu, saflarindaki kopmaları önlemek için de değişik yöntemler uyguluyor. 

Bazı taraftarlarından bir dönem yaptıkları hatalarla ilgili özeleştiriter alıyor, bu kişiler ileri- de H.Kurtuluşu ile ayrılığa düştüğünde ise 


bu özeleştirileri öne sürerek baskı yapıyorlar. 


DEVRİMCİ 
HALKIN 
YOLU: 

o 


Görüşleri, o eylemleri, o faaliyetleri 
(X) 

D. Halkın Yolu taraftarı silahlı grup tarafından 


ALLL 


ANN 


ENL LA ELERIN İŞLİLERİ VE EZİLEN HALALAK, BİRLEŞİN: | 


H. Kurtuluşu saflarını terkeden 
Huriye 
Üstün’ ün 
(Ana) 
açıklaması: 


ÖZÜMÜZÜN ERİYİZ... 
MAO'NUN YOLUNDAN 


DÖNMEDİK,SiZ DÖNDÜNÜZ!.. 


Adana 1929 doğumlu olan Huriye Üstün, 1972'de 2. THKO davasında idam talebiyle yargılandı. 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2,5 yü askeri cezaevinde yattıktan sonra afla dışarı çıktı. 

Dışarı çıktıktan sonra Halkın Kurtuluşu saflarında yer aldı. Bütün devrimcilerin sevdiği, saydığı ve "Ana" dediği Huriye Üstün, Halkın Kurtulugu yöneticilerinin Mao'nun fikirlerini reddetme girişiminde bulunmaları üzerine Halkın Kurtuluşu saflarını terk etti. 

Huriye Üstün'ün konuyla ilgili açıklamasını ve Halkın Kurtuluşu saflarındaki devrimcilere yaptığı çağrıyı aynen yayınlıvoruz: 

Kim kimi yenecektir. 

Hangisi diğerini bastıracaktır? 

Halkın Kurtuluşu'nun, büyük öğretmen Mao Zedung'u "karşı-devrimci" ilan etmesine devrimciler susabilirler mi, susturulabilirler mi? 

Hayır, susturamazlar, susturamayacaklardır. 

Revizyonizm ve Mao Zedung düşmanlığı emekçi halkın ayakları altında ezilecektir! 

Halkın Kurtuluşu'nun 1976'lara gelinceye kadar modern revizyonizme ve sosyal-emperyalizme karşı çıkmak diye bir sorunu olmadı. 1976' larda Marksizmden etkilendiler ve modern revizyonizme ve sosyal-emperyalizme karşı tutarsız da olsa bir tavır alabildiler. Ama revizyonizmle uzlaşmayı bir türlü terk edemediler. 
Mao Zedung Düşüncesini hiç bir zaman kavrayamadılar. Onların "Mao hayranlığı" gelip geçici bir hevesti. 

üç Dünya Teorisi tartışmaları şırasında Mao Zedung hakkında söylediklerini, yazdıklarını bir hatırlayalım. Halkın Kurtuluşu'na göre, Üç Dünya Teorisi, Mao Zedung'un değildi! Mao Zedung'u ve onun katkılarını savunuyorlardı! Mao'yu asıl reddedenler "üç Dünyacılar"'idi! 

Bizleri böylece revizyonizm mikrobunu bulaştıra bulaştıra eğitmeye çalıştılar. 

Onların Mao Zedung'a sahip çıkar görünmelerinin bir sahtekarlık olduğu bugün açığa çıktı. Artık Mao Zedung'a açıktan açığa saldırmaktan çekinmiyorlar. '"Karşı-devrimci" "revizyonist", "“anti-Marksist" sözleri sakız oldu ağızlarında. 

Biz de bu yoldan gidecek miyiz arkadaşlar? 

Hayır, bin kere hayır. Biz bu yoldan gitmeyi reddediyoruz. Ve bu yoldan gidenlere karşı var gücümüzle mücadele edeceğiz. Halkın Kurtuluşu dergisinde Mao Zedung için "Dönersek yolundan lanet olsun bize" dedik. Biz sözümüzün eriyiz. 
Dönmeyeceğiz o yolumuzdan. Dönenlere de lanet olsun. Elbette ki, "bin kılıç darbesini göze alanlar imparatoru bile atından indirebilirler," 

Kulaklarını Tiran Radyosuna dayayanlar dünya ve Türkiye gerçeğini görebilirler mi? Onlar bugün ölüm döşeğindedirler Çünkü modern revizyonistlerle aralarında bir sınır kalmamıştır. Her tarafta ağır bir buhran, yozlaşma, çürüme ve duyarsızlık var. Beş gün önce Halkın Kurtuluşu yöneticileri benimle Mao Zedung'un fikirlerini tartışmaya geldiler, Daha fikirlerimi bile açıklama ya fırsat vermeden "'karşı-devrimcilerin yanına gidiyorsun", "Mao Zedung tabii ki revizyonisttir, Çin'de sosyalist devrim filan olmamıştır" diyerek bir ağızdan bağırıp çağır- 


maya başladılar. Son derece sinirliydiler ve saflarından yeni kopmaların olacağı telaşı içindeydiler. Ağızları, elleri titriyordu. Artık onlarla tartışmak mümkün değildi, bana karşı takındıkları tavıra katlanamazdım. Tartışma için hazırladığım notları sobaya atarak, kalktım. 

Sabahleyin giderken yanımda hiç paa olmadığı için yol parası istedim. Halkın Kurtuluşu yöneticilerinin cevabı ise "Biz karşı-devrimcilerin yanına böyle gönül rahatlığıyla gidenlere 10 lira bile vermeyiz" oldu. 

Onlar proleter devrimciliği kimseye bırakmıyorlar. Bana karşı takındıkları tavır, proleter devrimcilerin tavrı mıdır, yoksa revizyonizmin bunalımına düşmüş kişilerin tavrı mı? 

Revizyonizmin bunalımından bunlar yakalarını kurtarabilirler mi? Mao Zedung'a ve O'nun devrimci fikirlerine sımsıkı sarılmadan asla! 

Mao Zedung'a yapılan saldırıları göğüslemek isteyenlere karşı her türlü hile ve tertibe başvurdular. iiâlâ da başvuruyorlar. Biz iftiradan korkmuyoruz, onların o saldırılarından korkmuyoruz. Biz geleceğe inanıyoruz. Türkiye halkının devrimci mücadelesinin zaferi uğruna her türlü iftira ve saldırıyı göğüslemeye hazırız. Biz devrimcileri, iftira ve karalama ile yolundan döndürecek revizyonist daha anasından doğmamıştır. 

Hiç bir şeyden korkmayın arkadaşlar. Bir kimse şimdiki dünyanın objektif o durumunu kavrayamazsa Mao-Zedung'u ve onun Üç Dünya Teorisini de kavrayamaz. Cesaretle dünya ve Türkiye gerçeğini araştıralım, Kavramadan kabul, sonra da reddettiğimiz Üç Dünya Teorisini yeniden gündeme getirelim. Bilimsel, önyargısız ve dürüstçe araştıralim. 

Arkadaşlar, devrim istiyor muyuz? Öyleyse ayrı kalamayız, mutlaka bir gün birleşeceğiz. 

Bir düşünün arkadaşlar dünyada ve Türkiye'deki herhangi bir olay kar şısında Brejnev ve Bilen ne diyorsa Halkın Kurtuluşu da aynısını söylüyor. Tek farkı cümlenin yanına süs olsun diye "Sovyet sosyal-emperyalizmi" ve "sahte TKP" sözlerini eklemek, o kadar! 

Bütün Türkiye halkıyla birleşmek mi istiyoruz? Kitlelere güvenmek ve milyonlarca halkı devrim yolunda seferber etmek mi istiyoruz? Devrimci Türkiye halkına layık devrimciler olmak mı istiyoruz? Hayatımızı emekçi halkla birleştirmek, halkımı: zın kurtuluşu ve Marksizm davası için her türlü zorluğun üzerine seve seve gitmek mi istiyoruz? Devrim yolunda sabırla, kararlılıkla ilerlemek, küçük-burjuvazinin saman alevi gibi parlayan, fakat çabuk sönen aceleciliğini yenmek mi istiyoruz? "Fasulye lapası disiplinle" değil, proleter devrimin demir disipliniyle silahlanmak mı istiyoruz? Bütün proleter devrimcilerin birliği için çalışmak, hatalarımızı kararlılıkla eleştirmek ve tekkeleri yıkmak mı istiyoruz? 
Sosyal-emperyalizm ve revizyonizmle uzlaşan bir yolda yürümeyi reddetmek mi istiyoruz? Brejnev'in ve Bilen'in yolunu terk etmek mi istiyoruz? 

O halde Mao Zedung'un fikirleri- ne sımsıkı sarılmak zorundayız. 


MAO ZEDUNG ÖLMEZ! 


SAYIDA 


kın Yolu, Halkın Birliği, Partizan ve Kava grup- 


i i tay tari rındaki son engeli de kaldırmaları, Mao yal BE Yorni Yatı 


Wiz Y i ERA ENE A 1 grup B . e 19. asna Karş in a Zedung'un fikirlerini karşı-devrimci ilan et- „V8 inte ipiteo dipendtjer aşklarla vo daragssin- larının imzaladığı bildiri- Hikmet Üstün çe RE Saa dar Der melerini istiyor. 3 Aike mingani sadjar, ES de gazetemiz hedef alına- ii macı alan Ke 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Halkın Kurtuluşu yöneticileri ise bu çağ- H. Kurtuluşu nun lar AF ll an Salaria gril ri çağrıda bulunulu anlatıyor W Yak nn ESS in iç Savaş SY indi ' Sa > . © e aris Besirelimrle kamer Salar bar barun olarak e {i ni rılara uyarak şimdi Mao Zedung'un fikirle- özeleştirileri Helaişleni sünni karın gep nilati serme bi ŞE Pİ “Bir tek 'Aydınlık' ga- o Kemal Doğa sayt eriyor" e a 7 z z EX RA rim meli m. EtKpye karşı möemdele otat E i Yol rinin devrimci olmadığını ilan etme girişim- Me Se alaka dala de yi Rem ee ee Zeta “alınmalı Oke Devrime i ; o elekleri ve bera kanal , ng / yuişgali 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a ii 5 RE RSA a emeleri için yer tut- jjnya Petro! Ege Birli 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tığı çağrı, H.Kurtuluşu yöneticilerinin, H. Devrimci Halkın Birli- aaas E A E malarını engelle yelim, patırtıdan paa nin Deniz e y du 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yapmıyorlar” 
o eminim 


Bu çağrıyla birlikte H. 20T.. 


Kurtuluşçuları gazetemizi satan bayilere çeşitli yerlerde saldırarak, ga- 


sayıda yayınlanan "Yalancının Mumu: ‘Yatsıya kadar Yanar" başlıklı yazıda, H.Kurtuluşu'nun 


H. Kurtuluşu'nun gazetemizin satışının engellenmesini Isteyen bildirisi. 


